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PRETE . 


Geçtiğimiz günlerde hayat pahalılığını ve zamları protesto için bir dizi eylem konuldu. 

24 Ekim günü Kartal'da ilerici 
kadınların zamları ve MC'yi protesto yürüyüşü ile başlayan kitlesel eylemler dizisi daha sonraki günlerde ilerici gençlerin Istanbul'un dört bir yanında düzenledikleri zamları ve MC'yi protesto yürüyüşleri ile sürdürüldü. Beşiktaş, Kadıköy, Cağaloğlu ve Kocamustafapaşa semtlerinde düzenlenen eylemlere yüzlerce ilerici genç katıldı. Konuşmalar yapıldı. Zamları protesto eden pankartlar, afişler asıldı. Ulusal Demokratik Cephe'nin oluşturulmasının zorunluluğuna değinildi. 2. MC'nin düşürülmesinin güncel demokratik görev olduğu belirtildi. 

İlerici gençliğin eylemlerini 5 
Kasım günü düzenlenen yürüyüş ve mitingler izledi. Ankara'da ilerici kadınlar yürüdüler. IGD Edirne Şubesi'nin düzenlediği kapalı salon 


toplantısına valilik izin vermedi. IGD Çorum Şubesi'nin düzenlediği «Ulu sal demokratik güçlerle dayanışma » faşist 


toplantısı, zamlara, teröre, 


İlerici gençler Cağaloğlu'nda zamları ve hayat pahalılığını pro- 


testo ediyor. 


IGD Genel Başkanı 


A. Muhtar Sökücü 


İzmir mitingi'nde 


konuşurken. 


pahalılığa karşı kitlesel bir foruma dönüştü. Izmir'de 49 demokratik kuruluşun katıldığı zamları ve MC'yi protesto yürüyüş ve mitingine onbinlerce ilerici yurtsever katıldı. 

Izmir miting ve yürüyüşüne İle rici Gençler Derneği'de kitlesel o larak katıldı. Basmane semtindu başlayan ve Fevzi Paşa Bulvarı yo luyla Cumhuriyet Alanı'na değin suren yürüyüş, burada yapılan konuşmalarla son buldu. Konuşmacıların ilki Maden - İş 3. Bölge Temsilcisi Vural Atis'ti. Daha sonra sözü İlerici Gençler Derneği Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü aldı... . 
İGD GENEL BAŞKANI SOKUCU, 
FAŞİST TIRMANIŞA, ZAMLARA 
KARŞI | GENÇLİĞİ EYLEM 
BİRLİĞİNE ÇAĞIRDI 

MC'nin işbaşına geçtiği günden buyana uyguladığı faşist baskı ve terörden, zamlardan ve pahalılıktan, Doğu'da ulusal baskı ve ayrıcalık politikasından sözeden Sökücü, bütün bunları uygulayan MC'nin aynı zamanda faşist komandoları gençlerin ve öğrencilerin üzerine sürdüğünü, okulları ve yurtları iş- 


Kocamusıalapaşa'da zamları ve hayat pahalılığını protesto eden 


ilerici gençler. 


.«UDC için ileri», 


gal ettirdiğini, can güvenliği ve ögrenim özgürlüğünü ortadan kaldır dığını belirtmiştir. Sökücü, egemen burjuvazinin bu kanlı politikasını lokavtlarla bütünleştirdiğini, işçi sınıfıimıza karşı azgınca saldırıya geçtiğini söylemiş, bu anlamda Maden-İş'li işçilerin MESS patronlarına karşı verdiği soylu savaşımın günümüzdeki önemine değinmiştir, Maden - İş'li işçilerle dayanışma eylemlerinin daha zengin, yaratıcı ve güçlü boyutlarda sürdürülmesi doğrultusunda tüm ilerici gençliğe çağrıda bulunmuştur. 

Ülkemizin bugün sürüklendiği bunalımın nedenleri üzerinde A. 
Muhtar Sökücü şunları söylemiştir : «Bütün bunların ve ülkemizin içine düşürüldüğü bunalımların nedeni emperyalizme bağlılık politikasından doğuyo: Emperyalizme bağım lı çarpık kapitalist ilişkilerin sonucudur. Başta ABD olmak üzere diğer emperyalist ülkeler Türkiye'yi iliğine kadar sömürmektedir. Ortak Pazar, İMF, AİD ve bunlar gibi uluslararası emperyalist ortaklıkların ekonomik baskısı altında Türkiye ekonomisi çıkmaz içerisindedir. NA-TO'ya, CENTO'ya bağlılık sonucu, dayatılan ikili kölelik anlaşmalarıyla ulusal bağımsızlığımız ayaklar altına alınmış, ulusal obağımsızlığımız yokedilmiştir.» 

Konuşmanın daha ileri bölümlerinde ülkemizde 50 yılı aşkın süredir uygulanan kapitalist yolla kalkınmanın olumsuz sonuçları üzerinde duran IGD Genel Başkanı A. 
Muhtar Sökücü, bugünkü durumdan çıkış yolu olarak şunları önermiştir: Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını yeniden kazanabilmesi, halkımızın baskı ve sömürüden kurtulabilmesi için emperyalistlerin ülkemiz- den kovulması zorunludur. Insanlık u:şı yöntemlerle halkı ezmeye, sindirmeye çalışan, bütün anayasal demokratik hakları çiğneyen MC" nin alaşağı edilmesi ise güncel bir sorundur. Faşizmi tırmandırma yolundaki MC'ye karşı tüm ulusal demokratik güçlerin eylem birliği şarttır. Emperyalistlerin- kovulması ve MC'nin alaşağı edilmesi: için ortak eylem ve güç birliğine dayanan Ulusal Demokratik -Cephe (UDC) zaman geçirilmeden kurulmalıdır. Kurtuluş buradadır. Çıkış yolu bu noktada aranmalıdır.» 

Konuşması sık sık alkışlarla ve «Zamlara Hayır», 
«Faşizme Geçit Yok» belgileriyle kesilen Sökücü'den sonra sırayla IKD. 
Dev-Madensen, Türk-Iş'e bağlı Pet rol-İş, Emekli Ordu Mensupları Der 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neği, Köy Emekçileri ve TÖB-DER temsilcileri söz aldılar. Zamların, temsil ettikleri toplum kesimlerini 


nasıl etkilediğini dile getiren konuşmacılar, hayat pahalılığı ve faşizmin tırmanışına karşı tüm ilerici demokratik kuruluşları etkin dayanışma ve ortak eylem birliğine çağırdılar .2. MC'nin yıkılmasının güncel demokratik görev olduğunu belirttiler. Demokratik özgürlüklerden yana bir iktidar istemini yinelediler 
30 BİNİ AŞKIN EMEKÇİ DEV BİR 
SEL GİBİ YÜRÜDÜ 

İzmir'de 49 demokratik o örgüt tarafından düzenlenen ve 30 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen hayat pahalılığını ve faşizmin tırmanışını protesto miting ve gösterisinin sonuçları üzerinde özellikle durmak gerekir. 

Son yıllarda Izmir çapında düzenlenen ©€0 kitlesel gösteri olan bu miting ve yürüyüş, yalnız bu yanıyla değil, bütün emekçi toplum kesimlerini ve temsilcilerini kapsaması açısından da üzerinde önemle durulması gereken bir olaydır. İlerici gençlerden kadınlara, DISK'e bağlı işçilerden Türk - Iş'e bağlı işçilere, teknik elemanlardan ordu mensuplarına kadar çok geniş bir yelpaze içerisinde kalan emekçileri bağrında birleştiren bu gösteri, bu anlamda, ulusal demokratik güçlerin eylem birliği için de canlı, savaşkan bir platformu oluşturmuştur. Ulusal demokratik güçlerin eylem birliğinin savaş alanlarında oluştuğu gerçeği, aynı eylem platformunda birleşen emekçilerin uyarıcı belgileriyie, haykırdıkları özlemleriyle bir kez daha doğrulanmıştır. 

Ulusal demokratik güçlerin eylem birliğine ve oluşturacakları cepheye sağdan ve «solsdan çomak sokmaya çalışan bozguncular izmir gösterisinden ders alsınlar. Egemen güçlerin, işçi sınıfımıza, onun politik ve sendikal örgütlerine, ilerici gençlik ve kadın örgütlerine, öğretmenlerin demokratik kitle örgütlerine karşı giriştiği planlı saldırı için malzeme yetiştirmekte acele eden her soydan ve boydan bozguncular akıllarını başlarına devşirsinler. Egemen burjuvazinin başlattığı kampanya ile birlikte demokratik örgüt lerdeki ihbar ve tasfiye planlarını vurürlüğe koyan sözde devrimcile Izmir Mitingi'nin sonuçları karşısında ciddi ciddi düşünüp, kime karşı, kimin için hizmet ediyoruz diye değerlendirme yapmak zorundadırlar. 
Aksi takdirde, sınıf savaşımının sert dalgaları arasında boğulup gideceklerdir. 
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3, ulusal kurtuluş savaşının başarıya ulaştığı, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıldan buyana tam yıl geçmiş. Dile kolay!.. 1923'de doğan bebekler, bugün 54 yaşında saçları kırlaşmaya başlayan ihtiyarlar arasına karıştı. Bu 54 yıl, kişi yaşamında olduğu kadar toplumların gelişiminde de önemli bir zaman dilimini oluşturmaktadır. Öyle ki, Türkiye Cumhuriyeti'nden topu topu 6 yıl daha yaşlı olan Büyük Ekim Devrimi'nin doğurduğu dünyanın en büyük devletleri arasındadır. Hem de Ikinci Dünya Savaşı'nda 20 milyon yiğit çocuğunu yitirdiği, saldırılarla ekonomisi ağır darbeler yediği, emperyalist güçlerin çeşitli zamanlarda ve çeşitli biçimlerde geliştirdiği çok yönlü saldırıları göğüsiemek zorunda bırakıldığı halde!.. Sovyetler: Birliği'nin bugün hayatın her alanında ulaştığı başarıları, onun en büyük düşmanı olan emperyalist güçler bile gizleyememektedir. 

Kuşkusuz Sovyetler Birliği'nin ulaştığı başarı, işçi sınıfının bilimi doğrultusunda inşa edilen sosyalizmin gücünden kaynaklanmaktadır. 

Ama bir de, 54 yıldır kapitalist yoldan kalkınmak için çabalayan ülkemize bakalım, 54 yıl içerisinde nereden nereye geldik görelim : 


Yıl 19231., š 

Türkiye emekçi halkı, işçisiyle - köylüsüyle, yaşlısıyla - genciyle, «yedi düvel» olarak söylenen emperyalist güçlere karşı ve yerli işbirlikçilerine karşı giriştiği ulusal kurtuluş savaşımını başarı ile sonuçlandırmış, 
29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilân 
edilmiştir. Bu ilân, aynı zamanda, başarıya ulaşan ilk ulusal kurtuluş savaşının da ilânıdır. 

Şimdi sıra, köklü demokratik dönüşümlerle ulusal bağımsızlığı, sosyal kurtuluşla kopmaz bir biçimde bağlamaktır. Bu süreç, halkımızın özlemlerine de uygun düşmektedir. İleri demokratik bir Türkiye, gerçek bir toprak reformu, sosyal haklar için savaşan halkımızın - Özlemlerini yansıtmaktadır. 

Ama ulusal kurtuluş, sosyal kurtuluşun yoluna sokulamamıştır. Erki (iktidarı) eline geçiren burjuvazi, halkın demokratik özlemlerine cevap vereceği yerde, devlet eliyle burjuvaziyi palazlandırma politikasına yönelmiştir. Bu süreç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıl toplanan 1. İktisat Kongresi'nde alinan kararlarla «resmen» başlatılmıştır. işte, 54 yildir henüz bitmeyen bu sürecin içinde bulunuyoruz. i 

Yıl 1977!.. 


Kapitalist yoldan kalkınma yöntemlerinin halkfmızın çıkarlarına ne denli ters düştüğünü, bizi bunalımların burgacında ne denli kıvrandırdığını uzun söze girmeden, rakamlarla görelim: Bugün ülkemizde 3 milyonu aşkın açık işsiz vardır. Gizli işsizlerin sayısı bunun birkaç katıdır. 

500 bini aşkın işçimiz yabancı ülkelerde uluslararası 
tekellerin katmerli sömürüsü altındadır. Türkiye'de işçileri sömürü oranı ortalama % 400 civarındadır. Emekçi köylüler, toprak ağalarının ağır sömürü koşulları altında inlemektedir. 2,5 milyon çocuk okuma - yazma olanağından yoksundur. Her yıl, üniversiteye giremeyenlerin sayısı 300 bini aşkındır. MC döneminde dış 
ticaret açığı 10 milyar dolara yaklaşmış, piyasaya 42 
milyar lira karşılıksız para sürülmüştür. Yine MC döneminde gıda maddelerindeki fiatlar % 83-811 arasında yükselmiştir. MC döneminde ülkemizde her yıl, 100'ü 


Sovyetler Birliği, bugün - 


aşkın ilerici yurtsever faşist çeteler tarafından öldürülmekte, binlercesi yaralı ve sakat bırakılmaktadır. Düşüncelerinden ötürü insanlar işkenceye uğramakta, zindanlara doldurulmaktadır. Türkiye'de insan hakları ağır saldırılarla karşı karşıyadır. Can ve iş güvenliği, öğrenim özgürlüğü yoktur. NATO ve ABD üsleri birer karayılan gibi bağrımıza saplanmıştır. İkili anlaşmalar, kölelik zincirleri olarak elimizi - kolumuzu bağlamıştır. 
Her yıl bütçenin % 42'si silahlanma harcamalarına ayrılmakta, halkımızın vergilerinden oluşan NATO giderleri 200 milyar lirayı aşmaktadır. Militarizm, şoven - milliyetçilik körüklenmekte, ülkemizin doğusunda yaşayan ezilen ulus üzerindeki baskı ve terör yoğunlaştırılmaktadır. Kısacası, Türkiye toprckları, bu toprakları emperyalistlere karşı canıyla, kanıyla koruyan emekçiler, işçiler için bir zindana çevrilmiştir. Zindancıbaşıları olan emperyalist güçler ve yerli işbirlikçileri, emekçi halkımızı bu baskı, terör, zulüm, işkence, soygun, rüşvet, talan düzeninin çarkları arasında alabildiğine ezmektedir. 

İşte, 54 yıllık kapitalist yolla kalkınma çabalarının sonucu yukarıda kaba hatlarıyla çizdiğimiz tablodur. 
Çizer arkadaşlarımız ENGİN ERGÖNÜLTAŞ ve İRFAN SAYAR birkaç kalem darbesiyle, bu tabloyu daha açık ve kesin hatlarıyla İYG okuyucuları için ortaya koymuşlardır. 

Türkiye, 54 yıllık kapitalist kalkınma çabaları sonucunda kazandığı ulusal bağımsızlığı yeniden yitirmiş, buna paralel olarak komünistler, sosyalistler, ilericiler, yurtseverler üzerinde azgın bir terör estirmiştir. 
Uluslararası tekellerle, NATO'larla, IMF'lerle bağlanan egemen burjuvazi, bunu demokratik hak ve özgürlükleri yoketme girişimleri ile birleştirmiştir. İşte, ulusal bağımsızlık ve demokrasi savaşımının ayrılmaz bütünlüğünün nesnel temeli burada yatmaktadır. Çünkü, ulusal bağımsızlığımızı yokeden, insan haklarını, demokratik hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan güçler aynıdır, bunlar emperyalist çevreler ve yerli işbirlikçisi tekelci sermayenin ve büyük toprak ağalarının iktidarıdır. 

Köklü demokratik dönüşümler yoluna girilmediği için ulusal bağımsızlığımızın kaybedilmesi gerçeği de göstermektedir ki, halktan ve emekten yana olmanın en: tutarlı yolu, ulusal bağımsızlık ve demokrasi savaşımını bir bütün olarak görmekten geçer. Tutarlı demokrat olarak, ateşli bir yurtsever olmayı da birlikte getirmelidir. Aksi takdirde egemen güçlerin geliştirdiği tuzaklara düşmek işten bile değildir. Toplumlar tarihinde bunun sayısız örnekleri vardır. 

Bugün içerisinde bulunduğumuz toplumsal koşullarda halktan yana, emekten yana olmanın denek taşı gerici faşist karması MC'ye karşı olmaktan, bu doğrultuda savaşım vermekten geçmektedir. Çünkü MC halkımızın can düşmanıdır. Bu şart, ancak yeterli değildir. MC'nin yerine gelebilecek her vönetim biçiminin sorunlarımıza çözüm bulabileceği söylenemez. Örneğin AP - CHP koalisyonu. 54 yıllık toplumsal deneyimimiz, emperyalizme bağımlı kapitalist düzen koşullarını değiştirmeyi hedeflemeyen hiçbir iktidar -biçiminin köklü bir çözümü sağlıyamıyacağını ortaya koymaktadır. Köklü çözüm yolu baskısız, sömürüsüz topluma açılan ileri demokratik düzendedir. Bu, hiç kimsenin isteğine bağlı olmayıp, nesnel koşulların dayattığı toplumsal bir zorunluluktur. Gerçekler inatçıdır. Gerçeklere karşı direnmek boşunadır. a 


O 


Geçtiğimiz : günlerde gene merkezi İstanbul'da kurulan İleri ci Liseliler Derneği, kısa adıyla ILD'nin genel başkanı Ahmet Özbek ile bir konuşma yaptık. Türkiye ortaöğrenim gençliği hareketine aydınlık getireceği inancıyla bu konuşmayı sunuyoruz. 

IYG — Sayin Ahmet Özbek, bize ILD'nin kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz? 
İlerici Liseliler Derneği (İLD)'nin kuruluşu ve Türkiye ortaöğre- e nim gençliği hareketi- s nin gelişimi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır, içiçedir. 

Ülkemizdeki Oo emperyalizme bağımlı çarpık kapitalist yapı kendine uygun çağdışı bir eğitim sistemi yaratmıştır. Yasalara gö- 


“İLD,İLERİCİ ORTAÖĞRENİM GENÇLİĞİNİN 


yonetmeliğine ve çeşitli anti - demokratik uygulamalara karşı tek tek okullarda girişilen boykotlar, 


“direnişler bütün ülkeyi boydan 


boya sardı. Ortaöğrenimli gençler bu savaşım içinde dağınık olduklarını,. sorunlarının çözümü için ülke çapında tüm güçlerini birleştirmenin gerekliliğini kendi deneyleriyle de gördüler. Çabalarını böylesi bir örgütlenme için yoğunlaştırdılar. Giderek bir - iki yıllık grupsal kargaşa içinden ilerici liseli gençlik hareketi alnıun akıyla sçıktı. Biriken savaşım leneyl&tfyle ortaya çıkan örgütienme anlayışı, akademik - demokratik savaşım programı kitle- 
'er içinde kök bağladı, bilimselli-Jini kanıtladı. 

işte ILD böylesine bir sava- 


İLD 

GENEL 

BAŞKANI 

AHMET : b 
ÖZBEK | rr m >. 


ALINTERİ İLE 


KURULDU?” 


re öğrenim ücretsiz ve ilköğretim zorunlu olduğu halde ilkokul çagındaki onbinlerce çocuk okulsuzluktan, öğretmensizlikten ve gittikçe ağırlaşan yaşam koşullarından ilköğretimlerini bile tamamlayamamaktadır. İlkokulu bitirenlerin birçoğu ortaöğrenime devam edememektedir. Bugün lisede okuyanlar, lise çağındaki tüm gençlerin ancak küçük bir bölümüdür. Bunların arasından ancak % 5'i mezun olabilmekte ve bu mezunların da ancak % 22' si yüksek öğrenime devam edebilmektedir. Öğrenci gençlik içinde toplumdaki tüm sınıf ve katmanlardan genç insanlar vardır. 
Özellikle ortaöğrenimde işçi sınıfı ve emekçi katmanlardan gelenlerin sayısı yüksek öğrenime 


oranla çok daha fazladır. Ve ilkokuldan başlayarak öğretimde sınıflar yükseldikçe işçi sınıfı ve emekçi katmanlardan gelenlerin sayısı hızla düşmektedir." Bu da, yukarıda verdiğimiz oranlardan da anlaşılacağı gibi, bugünkü eğitim sisteminin işçi sınıfımıza ve emekçi halkımıza ve onların genç nesillerine karşıt olarak işleyen sınıfsal niteliğinin en açık göstergesidir. Işte genel olarak ortaöğrenim Sorunlarının, gerekse tek tek okulların kendine özgü sorunlarının kaynağı yıllardan beri işbirlikçi iktidarların dayattıgı bu gerici eğitim sistemidir. 
Buna karşılık, kendi özlük, akademik - demokratik sorunlarına çözüm yolu arayan ortaöğrenim gençliği hızlı bir politik uyanış içindedir. Son yıllarda bu yön- de gözle görülür bir ivme kazanan Türkiye ortaöğrenim gençliği hareketi, özellikle geçen öğretim yılı sürecinde önemli aşamalar geçirdi, atılımlar yaptı. 
MC'nin gerici - faşist eğitim politikasının sonucu ilerici öğretmenlerinin, arkadaşlarının  kıyıl- 


masına, okullara yapılan faşist xomando saldırılarına, gerici ders kitaplarına, faşist disiplin 


şımın içinden doğdu. İLD, ilerici ortaöğrenim gençliğinin alınteri ile kuruldu. Ri 
IYG — Sayın Ahmet Özbek, bugün İLD’nin önünde duran görevler nelerdir. 
Ortaöğrenim gençliği sorunlarının köklü çözümü için ülke çapın- 
A da merkezi örgütlenmesini güçlendirmek ve ortak düşmana, MC’ 
ye karşı işçi sınıfımızın başını çektiği demokrasi savaşımındaki yerini almak zorundadır. Bunun içinde öncelikle ilerici ortaöğrenim gençliğinin en geniş örgütsel birliğini yaratmak gereklidir. 
Bu başarıldığı oranda ortaöğrenim gençliğinin akademik - demokratik sorunlarına çözüm yolu açılabilir. Bugün ortaöğrenim gençliğinin savaşım deneylerin- den ortaya çıkmış, her okulda en alt birimlere, sınıflara kadar en geniş ortaöğrenim kitlesini toparlayanilecek bir örgütlenme yolu vardır. İşte ILD, böylesi bir örgütlenme için okullarda eğitsel kolların işletilmesi ve Öğrenci Biriiklerinin kurulmasını savunmak tadır. ILD, Türkiye oortaöğrenim gençliğinin canalıcı istemlerinin, demokratik lise savaşımının baş savunuğusu olarak bunu hayata geçirecektir.” ILD'nin kurulmasını sağlayan ortaöğrenim gençliği le arasındaki canlı, sıcak bağlar, bu görevin gerçekleştirilmesinde ona yolu açacaktır. Türkiye ortaoğrenim gençliğinin birliğini engelleyici saldırılar, oyunlar nere- den gelirse gelsin İLD bunlara karşı savaşımda gözünü budaktan sakındayacaktır. 


Ayrıca bu konuda, bugüne kadar farklı politik eğilimler içinde kısılıp kalmış, ancak dürüst, namuslu, demokratik lise savaşımı için canla başla çalışan ilerici liseli arkadaşlara da bu andan itibaren tarihi bir sorumluluk düştüğünü belirtmek isterim. Onlar bugün özellikle yüksek öğrenim 


gencliği içinde egemen olan birliği engelleyici, bozucu, karga şalığın, dar arupçu tavırların ge tirdiği acı deneylerden (ki bugün üniversitelerin ve öğrenci yurtlarının çoğunda süren faşist işgaller bunun somut örnekleridir) ciddi dersler çıkarmak zorundadırlar. Onların yeri İLD'dir, İLD'nin yürüdüğü isi sınıfının örgütlü, disiplinli savaşım yoludur. Gerici, faşist güçlerin ve onların elebasısı MC'nin saldırıları aünden güne yoğunlaşmaktadır. Ortam böyle iken savaşımda, birliği bozanlara, «devrimci lafazanlık» yapanlara, gevezelere yer yoktur. 
Gün demokratik lise savaşımında en geniş ortaöğrenim kitlesinin birliği için cesaretle ileriye atılmak günüdür. 


İYG — Sayın Özbek, ortaöğrenim gençliğinin istemleri nelerdir? 
Ortaöğrenim gençliği öncelikle gerçekçi, demokratik bir eğitim sistemi ve yarına güvenle bakabilmek istemektedir. Oysa MC'nin gerici - faşist eğitim politikası bu özleme tamamen karşıttır. Yapılacak iş, uzun erimli (vadeli) istemlerle kısa erimli istemleri ustalıkla birleştirmek, bile olsa elde edilebilecek hedefler yolunda yığınsal eylemler geliştirmektir. 

Acil istemlerimiz ise şunlardır : © Özel okul, dersane, paralı kurs gibi fırsat eşitsizliğine ne- 


den olan kurumlar dır! 

© Silahlanmaya ayrılan paralar eğitim olanaklarımız için kullanılmalıdır! 

© Gerici, faşist ders kitapları bütünüyle bir an önce toplatılmalı ve yeni kitapların hazırlanması için, ilerici - devrimci işçi, öğrenci, öğretmen kuruluşlarının, bilim adamlarının ve Türk Dil Kurumu'nun da katılacağı bilimsel, demokratik ve özerk bir kurul oluşturulmalıdır! 


© Okullarda, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini sağlıyacak olan eğitsel kol çalışmalarına (ders saatlerinin içinde ve en az iki saat) gereken olanaklar sağlanmalı ve kollar üzerindeki baskılara son verilmelidir! 


A 


y 


kapatılmalı- 


bugünkü koşullarda _ 


© Öğrencilerin yönetmeliklerjeki en doğal ve yasal hakkı olan Öğrenci Birliği'nin kuruluşu engellenmemelidir! Eğitsel kol başkanları ve sınıf temsilcilerin- den oluşan Öğrenci Birliği için kuruluş izni, yer ve olanak sağianmalıdır! 

© Notlarının ortalaması 6 tutanlar sınıf geçmelidir! 

© İkinci dönem not sınırlandırması kaldırılmalıdır! 

© Eylül'e kalan iise son sınıf öğrencileri de merkezi yerleştirmeye dahil olmalı, üniversite sınavlarında başarılı olanlar sınıf geçmiş sayılmalıdır! 

© Üniversite sınavlarındaki ayrıcalıklı, eleyici sisteme son verilmeli, ortaöğrenim de buna göre yeniden düzenlenmelidir! 

© Faşist disiplin yönetmeliği yürürlükten kaldırılmalıdır! 

© Öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki ve öğretmen liselerinleki gerici - faşist baskılar son bulmalıdır! 


MESLEK LİSELERİNDE : 


© Öğretmen liselilerin öğretmenlik hakkı geri verilmelidir! 

© Endüstri, sanat - meslek lise lerinde atölye ücretleri artsın, emek sömürüsü kalksın! 

© Stajlar yararlı bir şekilde yapılsın, ücretleri ödensin! 

e Yaralanan ya da sakatlanan arkadaşlar için okulda bir kaza yardım fonu kurulmalıdır! 

e Bütün meslek liseliler sigortalı olmalıdır! 

e Meslek lisesi mezunlarına meslek garantisi sağlanmalıdır! 
e Meslek liselilerin üniversiteye girişlerini kısıtlayan tüm engeller en kısa zamanda kaldırılmalıdır! Meslek liselilere tam üniversite hakkı! 


Demokratik lise yolunda istemlerimizi elde etmek için en geniş ilerici, yurtsever, demokratik solcu, sosyalist orta öğrenim gençliği elele vermeli, tüm güçlerini ve olanaklarını birleştirmelidir. 


İYG — Yanıtlarınız için teşekkür ederiz. Biz de İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesi olarak en sıcak duygularla İLD'yi selamlar, çalışmalarında başarılar dileriz. 


A 


ANKARA 


LİSELERİNDE 


URUM... 


Türkiye ilerici ortaöğrenim gençlik hareketi hızla serpilip, gelişiyor. İlerici liseli gençler MC'ye, onun faşist cinayet şebekelerine karşı kitlesel demokratik lise savaşımını örgütlüyorlar. Onlar, Türkiye ortaöğrenim gençliğinin birliği yolunda gerici, faşist güçlerin, her soydan ve boydan sapık akımların bütün saldırılarına rağmen kararlılıkla yürüyorlar. ; 

İşte Ankara liselerindeki ilerici liseli gençliğin savaşımı bunun somut bir örneği... Bu konuda Ankara'daki 9 lisenin (ANADOLU Ll-SESİ, BAŞKENT LİSESİ, ATATURK LISESI, YILDIRIM BEYAZIT SA-NAT LİSESİ, ULUS ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, AĞAÇ METAL MES-LEK LİSESİ, ELLİNCİ YIL LİSESİ, CUMHURİYET LİSESİ, MİMAR KE-MAL LİSESİ) ilerici öğrencileri, gazetemize, ortaklaşa hazırladıkları «ANKARA LİSELERİNDE DURUM» başlıklı bir yazı gönderdiler. Aşağı- 


da bü incelemeyi yayınlıyoruz. 


ANADOLU LİSESİ 

MC'nin son «zam paketlerine» rağmen çocuklarının öğrenimden uzak kalmasını istemeyen emekçi veliler, dişlerinden, tırnaklarından artırdıklarıyla çocuklarının öğrenim parasını karşılıyorlar. Bu fiyat artışları, yetmiyormuş gibi, MC'nin sözde valiliklere gönderdiği kayıtlarda para alınmayacağı yolundaki genelgelere rağmen, kayıtlarda velilerden para toplandı. Örneğin Anadolu Lisesi'nde yeni bina yapıldığı gerekçesiyle her veliden 600 TL. alındı. Bu paranın kimi Gile- 


ler için ne denli büyük olduğu açıktır. Anadolu Lisesi'nde kızların formalarının değiştirileceği, bunun için bir mağaza ile anlaşma yapıldığı duyuruldu. Bu formaların fiyatı 500 TL.dır. Yine bu lisede herkesin tek tip eşofman giyeceği söylendi. Bu da, elinde o tip eşofman bulunmayanların, yeniden bir sürü para verip eşofman almasını zorunlu kılıyordu. Daha sonra okul yönetimi ilerici - devrimci öğrencilerin kimbilir kimleri daha zengin etmek için çıkarılan bu masrafları protesto edeceğinden korkarak «bu sevdadan» vaz geçti. 


KASTAMONU GÖL ÖĞRETMEN 
LİSESİ İLERİCİ ÖĞRENCİLERİ : “FAŞİST BASKI VE TERÖR 
BİZLERİ YILDIRAMAZ!” 


Bizler Kastamonu Göl Öğret. oganlarının silinmesini gösterdimen Lisesi'nde okuyan ilerici ler. Yemek salonunda da yeme- 


öğrencileriz .Son günlerde bir avuç Ülkü Ocaklı faşist öğrenci ve onlarla işbirliği içinde Ulkü-Bir'li faşist öğretmenlerin biz ilerici öğrenciler üstünde uyguladıkları baskı ve terör had safhaya ulaşmıştır. 

1975-76 öğretim yılında 400'- den fazla ilericiyi, bu yıl da tüm 


.ilericileri kasıtlı olarak en Gaz 


8-10 dersten beklemeye bırakmışlardır. Kurslara (o alınmadık, sınav günleri okula gelen yatılı öğrenciler okula alınmadı. Arkadaşlarımızdan bazıları sınavlara giremeden okulu bırakıp gittiler. Büyük bir çoğunluğumuz 
ise okulun etrafında, bahçede 3 
gün sabahladık. Bu kararlılığımız karşısında bizleri yatakhaneye, sınav salonlarına almak zorunda kaldılar. Yatakhaneye girdiğimizde faşistler bizleri ranza odemirleriyle (karşıladılar. 
Herhangi bir saldırıya karşı hazir olmak için sabaha kadar uyumadık. Daha sonra faşist öğretmenler arkadaşlarımızı tek tek idare odasına çağırıp dövmeye başladılar. Gerekçe olarak da okulun gözle görülebilecek yerlerine asılmış kurt resimlerinin ortadan kaldırılmasını ve duvarlara yazılan faşist MHP ve Ülkü Ocakları'nın slo- 


ğe başlamadan önce öğrencileri zorla ayağa kaldırıp yaptırdıkları «Tanrımıza hamdolsun, milletimiz varolsun, komünistler kahrolsun» duasına katılmamamızı gerekçe gösterdiler. 

Sınav salonlarında arkadaşlarımızın saçlarını çektiler, moral bozucu hareketler yaptılar. 
Biz de kâğıtları vererek dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda okulun zaten bir avuç olan tüm faşistleri saldırmaya kalktılar. Gereken cevabı alınca soluğu üç kilometre öteye kaçmakta buldular. Daha sonra gelen jandarma, saldırganlar yerine arkadaşlarımızı yakaladı. 

Bütün bu baskı ve terör bizleri yıldıramayacaktır! Biz, ortaöğrenim gençliğinin ve tüm gençliğin bir parçası olarak «demokratik eğitim» savaşımında yerimizi aldık. Sonuna kadar da sürdürmekte kararlıyiz? ` 


KAHROLSUN GERİCİ - IRK- 
ÇI - ŞOVEN, SAVAŞ KIŞKIRTI- 
CISI EĞİTİM! f f 

YAŞASIN DEMOKRATİK EĞİ- 
TİM KAVGAMIZ! 053 

ORTAÖĞRENİM GENÇLİĞİ- 
NİN YOLU İŞÇİ SINIFININ YO-LUDUR! 


ATATÜRK LİSESİ 

Atatürk Lisesi'nde faşistler okulun açıldığı ilk gün şu marşı söyleyerek yeni döneme başladılar : 

«Her yerde inlesin 

Gürleyen sesin 

Bozkurtlar kalesi 

Atatürk Lisesi» 

Ankara'da faşistlerin en güçlü oldukları lise olarak tanıtılan Atatürk Lisesi'nde öğrencilerin ezici çoğunluğu ilerici yurtseverdir. Öğretmenlerin arasında da durum aynı... Ancak faşist müdürün desteklediği bir kaç gözü dönmüş okulda terör havası estirmektedir. Zorla gazetelerini satmakta, bağış toplamaktadırlar. Vermeyenleri de (öğretmen bile olsa) zincirle dövmektedirler. Zorla forum düzenliyorlar. «Biz her görüşe saygılıyız, isteyen katılır, isteyen katılmaz» dedikleri forumda dışarı çıkanı kapıya diktikleri eli sopalılara dövdürüyorlar. S e 

MIMAR KEMAL LISESI ", 

Mimar Kemal Lisesi'nde okulun açıldığı gün: faşistler, içinde «çelik kollarla» belirli görüştekilerin kırılmasından sözeden bir bildiri dağıttılar. Bu bildirinin son tümcesi şöyle : «Elleriniz silah değil, kalem tutsun». Faşistler bu bildiriyi belinde silah taşıyan adamlarıyla dağıttılar. O gün bir ilericiye saldırdılar. Bildiriyi dağıtanların okulla hiç bir ilişkisi yoktu. Tümü okul yakınındaki faşist işgalin olduğu yurtlardan gelmişti. Diğer yandan, Ağaç Metal Meslek Lisesi'nde, öğrencileri faşistlerin eline teslim eden müdür NİZAM bu yıl okulumuzda müdürlük yapıyor. Okulumuzda maocuların yaptığı bir toplantıya bir grup faşist de katıldı. Gürültüsüz, patırtısız geçen bu toplantıda neler konuşulduğu bilinmiyor. Ancak” faşistlerin omaoculara yanaşması görüşleri arasındaki yakınlığın bir göstergesidir. 

CUMHURİYET LİSESİ 

Cumhuriyet Lisesi'nde 20 -21 Eylül günleri ve 27 Eylül günü sınava giren öğrencilere Tokat Yurdu'ndan gelme faşistler ateş açtılar. Okulun açıldığı ilk gün çapulcu ordusu gibi okulumuzun önüne dikildiler. li i 

YILDIRIM BEYAZIT SANAT LISESI 

Yıldırım Beyazıt Sanat Lisesi'nde maocularla, faşistler çok iyi anlaşıyorlar. Atölye duvarında faşistlerin yazdığı bir sloganı silen ilerici arkadaşa faşistler saldırdığı ve kolunu törpü ile yaraladıkları zaman maocular bu olayı zevkle seyrettiler. Faşistlere tek bir söz 


bile söylemediler. Söz kavgasında faşistlerin yanında yer alarak arkadaşa Saldırdılar. Zaten başka türlüsü de beklenemezdi . 

ULUS ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

Ulus Endüstri Meslek Lisesi'nde faşistlerin başkanıyla maocuların başı 6 Ekim günü okulun bahçesinde herkesin gözü önünde dostça bir konuşma yaptılar. Birbirlerine nazik davranacaklarını söyleyip, karşılıklı iltifatlarını sundular. 

BAŞKENT LİSESİ 

Başkent Lisesi'nde eskiden en keskin devrimci lafazanlıklarından yanına varılmayan maocular zoru görünce faşistlerle flört etme- ye başladılar. Okulun açıldığı ilk gün devrimcilerin oluşturduğu topluluğa katilmadan faşistlerle şakalaşıp, gülüşerek okula girdiler. 

Okullarıyla ilgili bu kısa açıklamalardan sonra Ankara liselerindeki genel duruma değinen öğrenciler, MC'nin o «anarşiyi önleme» maskesi altında» liselere sivil polisleri yerleştirdiğine dikkati çekerek şöyle demektedirler : i 

«Bu önlemler hiç te «anarşiyi» önleyici değildir. İlerici - devrimci öğrenciler üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Diğer yandan faşistler yine bildiğini okurken, maocular da ilerici - dev- 


rimci öğrencilerin birliğini bozma girişimleriyle, onları faşist okul yö- 


netimlerine ispiyonlamada sivil polislerden geri kalmıyorlar. 


Tüm bu baskılara rağmen bugüne kadar demokratik lise savaş- ; 


çıları yılmadılar. Bundan sonra da yılmayacaklar. 

İşçi sınıfımızın başını çektiği demokrasi savaşımına  katılabilmek için, Türkiye ortaöğrenim gençliğinin birliğini yaratma uğraşları sürüyor. Amaçları, ortaöğrenim gençliği olarak merkezi örgütleriyle MC'ye karşı ulusal demokratik güçlerin eylem birliği içindeki saygın yerlerini olmaktır. Bu yolda önlerine çıkan tüm engellerle savaşacaklardır. Birimlerdeki örgütlenme, eğitsel kolların işletilmesi, Öğrenci Birliklerinin kurulması savaşımlarını disipline önem vererek hızlandırıyorlar. Çeşitli okullarda yapılan yönetim kurulu seçimlerin- de başarılar kazandılar. (Mimar Kemal Lisesi, Cumhuriyet Lisesi). 
Faşistlerin kale gözüyle baktığı okullarda bile çok zor koşullarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Birikmiş savaşım deneyleriyle tüm liseler- de olduğu gibi Ankara liselerinde de yeni öğretim dönemine bilenmiş olarak girdiler. hi EN 

ANKARA'NIN DEMOKRATİK LİSE SAVAŞÇILARINDAN TÜRKİYE İLERİCİ ORTAÖĞRENİM GENÇLİĞİNE SELAM! o | 

YAŞASIN İLERİCİ LİSELİ GENÇLİĞİN ÖRGÜTLÜ SAVAŞKAN 


BİRLİĞİ! 


gençliğin sahte dostları 


(4) 


TROÇKİZM, KOZMOPOLİTİZM DEMEKTİR 


Troçkizm ideolojisi, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının yerine kozmopdlitizmi koyar. Kozmopolitizm beraberinde ulusal de ğerleri, ulusal devrim hareketinin gelişimini yadsımayı getirmiştir. «Troçkistlere göre yurt ve yurdun kaderi büyük tarihsel davanın, insanlığın yazgısının bağlı olduğu çıkış yolunun unsurlarından sadece birisidir. Oysa, kendilerinden ileri sürdükleri gibi, hiç bir önemli sorunun ulusal çerçeveyle sınırlanmadığı ve ancak uluslararası. ölçekte çözümlenebilir hale geldiği andan itibaren troçkistlerin ulusal nihilizmi dış ülkelerin emekçilerinin mutluluğu için savaşın gerekliliğinin doğrulanması biçiminde başkalaşmaktadır. Ulusal sorunun troçkist yadsınışı böylece başka halkların yazgısını belirleme hakkını kendinde görmeye dönüşmektedir; yani nesnel olarak büyük güç şovenizmi ile birleşmektedir.» (Boris Leibzon, Anarşizm, troçkizm, maoizm, s. 
168, Ürün Yayınları). 


Kendi ülke halkının savaşımını yadsıyan troçkizmin, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının derin ruhunu anlayamamış olduğu açıktır. Kozmopolitizm «dünya proleter devrimi»nin meşalesini yakmayı öngörmektedir. 
Troçkistlerin bu soruya verecekleri yanıt hazırdır. «Dünya devrimini süngülerin ucunda taşıma, devrimci savaşlar çıkararak, emperyalist savaşa karşı çıkma. Hatta günümüz troçkistleri savaş çığırtkanlığını o derece ileri götürmüşlerdir ki, insanlığın kurtuluşu için üçüncü bir dünya savaşının çıkmasının tek çıkar yol olduğunu ileri sürecek kadar ideo- 


lojik sefalet içerisine düşmüşlerdir. Bir zamanlar Troçki de aynı sözleri tekrarlıyordu, «savas devrimlerin anasıdır» divordu. Savaş çığırtkanlığının arkasında troçkizmin çirkin yüzünün keskin iki hattı daha belirginlik kazanmaktadır. Birinci hat; sosyalizmin insancıl özünü bir kalemde silip atmak ve sadece yüzyılımızın değil, bundan önceki yüzyıllar boyunca yaratılan değerlerin bir termonükleer savaşla bir anda yok olabileceğine gözünü kırpmadan sessiz kalmak.. Ikincisi; şiddete tapınma ve silahlı devrim çığırtkanlığıdır. 


Şunu da belirtmek gerekir ki, bir dünya savaşından kazançlı çıkacaklar hiç kuşkusuz ilericiler, sosyalistler olacaktır. Ama insanlığı acılara boğan, kazanılan tüm değerleri bir anda alıp götüren bir başarının sorumluluğunu hiçbir ilerici sosyalist kabul etmez. 


MAKYBVELCİ POLİTİKA VE TROÇKİZM 


Marks'ın sözleriyle «Makyevel'in tarihteki yeri, kendisinin ilk defa devlete insan gözüyle bakan ve ilahiyat yerine akıl ve tecrübe- den hareket ederek devlet kanunlarını yürüten kımse olmasıdır» (Materyalist Felsete Söz lüğü, s. 300) Marks'ın burada anlatmak istediği, Makyevel'in burjuvazinin ilerici dönemlerinin bir yazarı, bir düşünürü olduğudur. 
Ancak bir kişinin sınıfsal konumunu belirtmekle, görüşlerine katılıp, katılmamak ayrı şeylerdir. «Makyevelci politika» bilimsel sosyalizm literatüründe «zor kullanımın ve tepeden inmeciliğin» politik savaşımın araçlarından birisi olarak gösterilmesi ile ifade edilmektedir; kı bu polıtıka, Makyevel'in ünlü yapıtı «Prens» de «ılımlı olmak, yararlı olmak şöyle dursun, çoğu kez zararlı oluyor.» ve «korkmaktansa güç kullanmak daha iyidir» sözlerinde gerçek anlamını bulmaktadır. 

Makyevelci politika'nın karakteristik özellikleri iroçkızm'de fazlası ile vardır. Çünkü, tepeden inmecilik ve kendi çıkarları için işçi sınıfının genel çıkarlarını bir tarafa bı- 


TROÇKİZM 


rakmak ve ihanet, troçkizmin başta gelen özelliklerinden birisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 


«BÜROKRATİKLEŞME» SUÇLAMASI VE «ELEŞTİRİ ÖZGÜRLÜĞÜ» 


Kendi çarpık görüşlerini partinin temel görüşleri olarak dayatmak doğrultusunda her türlü olanağı kullanan, yalan ve tahrifatçılık yoluna sapmaktan kaçınmayan Troçki dar grupçu ve hizipçi anlayışına yasallık kazandırabilmek için her dönemde «eleştiri özgürlüğü» paravanası arkasına saklanmıştır. Eleştiri özgürlüğü adı altında Bolşevik Partisi'nin saflarına dar grupçuluğu ve hizipçiliği sokmak istemiş, Leninci. partinin önde gelen normlarından «demokratik merkeziyetçilik» ilkesini sürekli çiğnemiş ve bu ilkenin uygulanışını «bürokratikleşme» ile açıklamaya çalışmıştır. Troçkist 4. Enternasyonal'in liderlerinden Mandel «işçi sınıfı hareketi ve Bürokrasi» adlı kitabında bunu şöyle dile getirmektedir: «Bolşevik Partisi'nde fraksiyonlar yasaklandığı andan itibaren parti içi demokrasi ayakta kalamazdı: gerçekten de eğer tar- 


tışma özgürlüğü varsa eğilimlerin oluşması kaçınılmazdır; bu eğilimlerin fraksiyon haline gelmeleri de hele bir bürokratlaşma başlangıcı varsa, kaçınılmazdır. Çünkü görüş ayrılıkları sistemleşmekte ve genelleşmektedir.» 
(İşçi sınıfı hareketi ve Bürokrasi, s. 55, Köz Yayınları). 


Aynı «eleştiri özgürlüğü» adı altında «bürokrasi» suçlamaları, sağ revizyonistlerden de gelmektedir. Leninci parti tipine karşı çıkan Ernest Fişer gibi partisinden kovulmuş, dönek baylar, aynen Troçkistler gibi fraksiyonculuğu savunmakta, bunu, sosyalist demokrasinin bir gereği yaftasıyla açıklamaktadırlar. Dönek Fiser şöyle demektedir : 


«Bugünkü partilerden çoğunun (işçi sınıfı partisi) biçim ve tip bakımından çağdışı kaldıklarına inanıyorum. Eski katı tutumlarını bir yana bırakan militanlar ve aynı görüşteki kimseleri bir araya getirecek yeni birleşmeler meydana getirmenin mümkün olduğunu görüyorum. Bu kuruluşlar, Marksçılar ve Marksçı olmayanlardan, komünistler ve sosyal demokratlardan, katolikler ve Protestanlardan kurulabilir...» (Zikreden, P.N. Fedoseyev, Alfred Kosing, Çağdaş Revizyonizmin Eleştirisi, s. 146 - 147, Konuk Yayınları) 

Biri sağdan biri «sol»dan iki alıntıdan anlaşılacağı üzere, sorun bozgunculuk yapmaya ve işçi sınıfının partisi saflarına bölücülük tohumları atmaya gelince ileri sürülen görüşler hangi biçimde olursa olsun sonuçta birleşmektedir. 

Lenin, Bernştayn'ın yıllarca önce savunduğu aynı türden görüşleri ünlü yapıtı «Ne Yapmalı?»da yanıtlarken «eleştiri özgürlüğü» üzerine söyledikleri bugün de tüm canlılığını korumaktadır. Lenin Ne Yapmalı'da şöyle demektedir : 


«... Ve şimdi aramızdan bazıları şöyle bağırıyorlar: gelin bataklığa gidelim! Ve onları ayıplamaya başladığımız zaman da, karşılıkları şu oluyor: ne geri insanlarsınız! Sizi daha iyi yola çağırmak özgürlüğünü bize tanımaktan utanmıyor musunuz? Evet beyler! 
Yalnızca bizi çağırmakla değil, istediğiniz yere, hatta bataklığa bile gitmekte özgürsünüz. 


Aslında bize göre sizin gerçek yeriniz hataklıktır, oraya ulasmanız için size her türiü yardımı yapmaya hazırız. Yeter ki ellerimizi bırakın, yakamıza yapışmayın ve o büyük özgürlük sözcüğünü kirletmeyin, çünkü bizde dilediğimiz yere gitmekte özgürüz (Ne Yapma- 
112, 18, Sol Yayınları)» 


Lenin'in belirttiği gibi «eleştiri özgürlüğü» (tabii ki işçi sınıfının partisinin saflarında) demokratik merkeziyetçiliğin yerine konulamaz. Ayrıca, demokratik merkeziyetçiliğin bir gereği olan eleştiri - öz eleştiri mekanizması ile dar grupçuluğu yasallaştırmaya yönelmiş «eleştiri özgürlüğünü birbirinden ayırmak gerekir. Hele Troçki gibi demokratik merkeziyetçilik yerine gruplaşma ve hizipleşme özgürlüğünü geçirmek isteyenlere karşı bilimsel sosyalizmin eleştiri silahını çevirmek, işçi sınıfı hareketinin doğru raya oturabilmesinin ve kalıcılığının bir gereğidir. 

Genel anlamıyla hem bireysel, grupsal dar görüşlülüğü, hem de sekterliği bağrında taşıyan bu özelliğin işçi sınıfı hareketine zarar vereceği açıktır. Italya Komünist Partisi' nin kurucusu A. Gramsci'nin sözleriyle «Bireycilik, hayvansal bir politika dışı kalıştır: sekterlik de politika dışılıktır.» (Felsefe ve Politika sorunları, Payel Yayınları, s. 251) 

İşte klasik Troçkizm'in belli başlı ideolo- ilk ve politik dayanak noktaları bunlardır. 


YENİ TROÇKİSTLER TROÇKİ'NİN TEORİK MİRASÇILARIDIR 


Aslında sorunu «yeni troçkizm» olarak koymak bir takım yanlış anlamalara neden olmaktadır. Tamamen, troçkizm teriminin Önündeki «yeni» kelimesinden kaynaklanan bu tür yanılgılara iki açıdan karşı çıkılmalıdır. Birincisi: Troçkizm yeni bir olgu değildir. 
Yeni troçkizm'in temsilcileri, Troçki'nin ideolojik ve teorik mirasçılarıdır. İkinci tür yanılgı ise, doğrudan doğruya emperyalizmin troçkizm karşısında takındığı özendirici ve yeni bir şeymiş gibi göstermek istemesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu yanılgı açıkçası emperyalizmin bilerek ve isteyerek yarattığı bir durumdur ki, em- 


peryalizmin kendisini koruma mekanizması- nın araçlarından birisi olarak sahte devrimciliğin (troçkizm de dahil) her türlü biçiminin özendirilmesi ve işçi sınıfının «solcu» düşmanlarının yaratılması ile doğrudan ilintilidir. 

Yani, emperyalizm sahte devrimci çizgileri savunan örgütlerin kuruluşuna ya doğrudan katılmakta, ya da kendiliğinden gelişen sapık akımlara ve örgütlere sonradan sızmaktadır. Ne var ki, emperyalizmle etkileşme yöntemi hangi biçimde gelişirse gelişsin sonuç değişmemektedir. Sante devrimci çizgiler doaiarı gereği emperyalizmin etkisine açık kalmakta, emperyalizm bunları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. 

Şu da bir gerçek ki, Troçkizm'in tarih sahnesine çıkışı yeni olmamakla birlikte, günümüzde bir takım «yeni» taktik ve kavramları beraberinde getirmiştir. Troçkizmin çağın gelişen olayları karşısında yetersiz kalışından kaynaklanan bu durum, temel olarak troçkizmi yeni - karşı devrim silahları ile günümüze uyarlamak isteminin düşünsel plândan somuta indirgenmesidir. 


Öyle ki, kendini günümüze ve olayların akışına uydurma zorunluğu çoğu yerde Troçki'nin savunduğu görüşlere taban tabana zıt görüşlerin bile savunulmasına neden olmuştur. Devrimde köylülüğün rolünü yadsıyan Troçki'ye karşılık, bugünün troçkistleri ulusal kurtuluş savaşımının verildiği ülkelerde köylülüğü en devrimci güç olarak gösterirken, gelişmiş kapitalist ülkelerde öğrencileri ve aydınları devrimin motor gücü düzeyine yükseltmeleri bunun tipik örnekleridir. 
Yukarıda verdiğimiz örnekler Troçki'nin görüşlerine zıt gibi görünmekle birlikte aslında en sağdan en «sol»a sosyalizmin tüm görünüş biçimlerine bürünebilen ilkesizliğinin ko nıtlanmasından başka birşey değildir. 


HER ÜNİVERSİTE YÜKSEK ÖĞRENİM GENÇLİĞİNİN EYLEM BİRLİĞİNİN MERKEZİ OLMALIDIR! 


Türkiye kapitalizmin bunalımının derinleşmesine bağımlı olarak yeni boyutlar alan faşizmin tırmanışının bugünkü aşamasın- da, gerici faşist güçler faşist darbe girişimleri yanında yeni baskı ve terör yöntemleri (geliştirmekte, 
«yeni önlemler paketi» adı altında DGM'yi yasalaştırmak, polisin yetkisini artırmak ve yeni silahlarla donatmak yoluna gitmekte, üniversitelere ajanlar yerleştirerek ve mevcutlarının sayısını artırarak, kadın oolisleri yem olarak kullanmak istemlerini uygul(amaya geçirmenin hazırlıklarını sürdürmektedir. 


Hiç kuşkusuz faşist tırmanışın hızlandığı, faşizm özlemcilerinin çirkin yüzlerini saklamak gereği duymadıkları ve fasist saldırıların yoğunluk kazandığı bir dönemde can güvenliğinin ve öğrenim özgürlüğünün sağlanması tüm akademik ve demokratik sorunlarımızın önüne geçecektir. Bu öğrenim Yılı 


ja üniversitelerde ve yük sek okullarda can güvenli ği ve öğrenim özgürlüğü nün sağlanması yolundo savaşım vermek başta ge- en görevimiz olacaktır. 


Henüz başında buluntuğumuz öğrenim döneminin anlamı sadece ağır 
„askı ve terör koşullarında üniversitelerin açılmış ol- 


ası ile sınırlanmamak'0 


ır, Asıl önemli olan sal dırıları birlikte göğüsleme- nin somuta indirgenmesi yolunun her zamankinden daha açık olmasıdır. Hele değişik görüşlerden gençlik kesimlerinin, gençliğin eylem birliğinin güncelliğini ve zorunluluğunu çeşitli biçimlerde dile getirmeleri ve bu doğrultuda üzerleri- 


ne düşen görevleri yerine getireceklerini açıklamaları sevindiricidir. 


Ancak tüm gençliğin is temi, bu iyiniyetli yaklaşımın, zaman geçirmeden somuta indirgenmesi ve gençliğin eylem birliğinin temellerinin atılmasıdır. 
Gençliğin eylem birliğinin sağlanmasının, saldırgan- 


ların hızını keseceği açıktır. Ki birliğimizi ne kadar çabuk sağlar ve bireysel terörü saflarımızdan dıştalarsak, diğer demokratik güçler ve özel olarak da üniversitelerde öğretim üyeleri, asistanlar ve üniversite emekçileri ile etkileşim kanallarımız o kadar çabuk açılacak, çok yanlı işbirliğinin önündeki engeller yıkılacaktır. 


Sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Çünkü gençliğin çıkarları tüm gençlik kesimlerinin eylem birliği için de hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. Ayrım noktalarını körüklemediğimiz, dikkatimizi tüm üniversite gençliğinin ortak so runları üzerinde odaklaştrmak esnekliğinde hareket ettiğimiz takdirde, gençliğin eylem birliğinin sağlanmaması için hiç bir neden kalmamaktadır. 

Evet sorunlar ağırdır, 


koşullar ağırdır, görevlerimiz ağırdır, fakat üstesin- den gelinmez değildir. 


İGD, BURSA - ŞIŞLİ VE GAZİOSMANPAŞA ŞUBELERİ AÇILDI! 


İGD'ye karşı yöneltilen baskı ve saldırııar gün geçtikçe daha da artarken, İGD, yurdun her tarafında açılan yeni şubeleriyle tüm ilerici yurtsever gençliği saflarında toplamak yolunda sağlam adımlar atıyor. İlerici - yurtsever gençliğin demokratik, yığınsal, savaşkan örgütü olduğunu dosta, düşmana gösteriyor. İGD son olarak Bursa, Şişli ve Gazi Osmanpaşa şubelerini de açarak saflarını daha da sıklaştırdı. 

İGD'nin gelişmesine karşı gerici-faşist güçlerle birlikte tüm sapık akımların saldırıları boşuna değildir. Özellikle, tırmanan faşizme ve emperyalizme karşı tüm demokratik kuruluşların eylem birliğınin sağlanması sorununun kendisini 


ivedilikle dayattığı şu günlerde, faşist baskıların ve anti-demokratik uygulamaların yöneldiği amaç kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Tekelci sermaye, gençliğin İGD saflarında örgütlenmesini önlemek için polisini, faşistini, maocusunu IGD üzerine saldırtıyor. Gençliğin Ulusal Demokratik Cephe'de yer almasını ve üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmesini bu baskılarla engelleyebileceğini sanıyor. Fakat gençlik ve onun tek örgütü olan IGD bu baskı ve saldırılardan yılmayacaktır. Her geçen gün köklerini gençliğin üzerine daha fazla salacak yurdun her tarafında açtığı yeni yeni şubelerle ulusal demokratik güçlerin eylem birliğinin güçlü bir ögesi olacaktır. 


IGD ZONGULDAK VE BATMAN 
ŞUBELERİ KAPATILDI! 


Gerici faşist güçler, MC 'ak ve kuruluşundan bu yana İle rici Gençler Derneği üzerindeki faşist baskılara, “f. 

anti-demokratik uygula- Batman malara bir an olsun ara vermemişlerdir. Besleme basını kullanmışlar, düz- 


Batman we polis tarafından b: AYI umış, sonra kapatılmışlaı 


iGD şubeleri kapatılan ilk şubeler değillerdi, bu gidişle kapatılan 


şubeleri yiz kursağınızda kalacak-Sizler de biliyorsunuz jerçeği aslında. Saldırganlığınızın korkunuzun nedeni de bu. Siz sürekli gerilemek zorundasınız, çünkü dünyanın, Türkiye'- nin ileri gidişine ayak uy- 


Zonguldak 


sonuncu 


mece haberlerle İGD düşmanlığı yaratmak istemişler, IGD tüzüğünü onaylamamışlar, valileri eli ile 
IGD şubelerini kapattırma yolunu seçmişlerdir. Daha da Olmamış, maocuları kullanmışlardır. 

Son olarak IGD Zongul- 


şubeler de olmayacaklardır. Ama 1GD'ne saldırmak, şubeleri kapatmak ilerici gençlik hareketinin gelişimini durdurabilecek midir? IGD, gençlikten ko yarılabilecek midir? Bouna sevinmeyin gerici, fa 
3ist baylar, çünkü sevinci- 


duramazsınız sadece ayakbağı olursunuz ama IGD 
»yle mi? Öyle olmadığı için ,elişiyor, ileriye, daima ile- ye yurüyor, çünkü gele ek İGD'nin, gelecek genç iiğin... 


İGD TÜZÜĞÜ 


5. KEZ GERİ DÖNDÜ 


İlerici Gençler Derneği (İGD)'nin tüzüğü beşinci kez onaylanmadan geri dönmüştür. Geçmiş sayılarımızda da verdiğimiz gibi tüzüğü onaylamamakta ısrar edenler, gerekçe olarak amaç maddesini göstermektedir. 

Öyle ki, bugüne değin ileri sürülen gerekçeler amaç maddesinde «bir cümle fazla yeralmış, bir cümle eksik verilmiş» türünden oyalama taktiklerinin ötesine gitmemiştir. Hatta oyalama taktiği o derece ilerletilmiştir ki, birinci başvuruda reddedilen bölüm ikinci başvuruda yerine getirilmiş olarak getirildiğinde bu sefer neden bu bölümü atladınız diyerek güçlük çıkartılmıştır. Son kez tüzüğü onaylamama gerekçesi olarak yine amaç maddesi ileri sürülmüştür. Ama Kırpıla kırpıla amaç maddesi iki cümleciğe indiği için söy- 


lenecek sözü kalmayanlar üyelerin karşılıklı yar- - 


dımlaşmasının tüzükte yeralmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Ki ileri sürülen red gerekçesi Dernekler Yasası ile açıkça çelişmektedir. 


Ancak böylesine sudan gerekçelerle İGD tüzüğünün onaylanmasını geciktirenler, yasalara aykırı hareket ettiklerini bilmelidirler. Çünkü, Dernekler Yasası'nda yeralan «üyelerin karşılıklı yardımlaşmasına ilişkin» maddenin tüzükten çıkarılması istemi yetkilerini kötüye kullanmaktan ve ya- sa maddesini hiçe saymaktan başka birşey değildir. Bunun sorumluluğunu ve yükümlülüklerini, tüzüğü geri çevirme kararında üsteleyenlerin daha iyi bilmesi gerekir. 

Ayrıca tüzüğün onaydan dönmemesi sadece İGD'ye yönelik bir uygulama değildir. Tüm ilerici, demokratik kuruluşlar aynı sorunla karşı karşıyadır. Onlar da tüzüklerinin onaylanmadığını çeşitli biçimlerde dile getirmektedirler. Bu noktadan hareket ederek tüm ilerici, demokratik (kuruluşlar eylembirliği içerisine girebilirler, kampanyalar başlatabilirler, kamuoyu oluşturabilirler. Oluşturmalıdırlar. Ancak sorunun temelde örgütlenme özgürlüğüne konulan sınırlamadan kaynaklandığını ve anti-demokratik Dernekler Yasası'nda gerici özünü bulduğunu gündemden indirmeden... 


1H 


bo Jo £— 


10-17 KASIM DÜN 
ÖĞRENCİ | 


DÜNYA DEMOKRATİK GENÇLİK FEDERASYONU GENEL BAŞKAN - Pietro LAPİCCİRELLA : 


... Önümüzdeki en önemli görev tüm genç insanların birliğini sağlamak ve Helsinki ilkelerini hayata geçirmektir. Gençlik örgütleri arasında yeni işbirliği olanaklarının araştırılmasıdır. Bugün değişik gençlik örgütleri arasında detant ve barış savamışına katkıda bulunacak şekilde işbirliğini geliştirmenin olanaklarının yaratıldığı yeni bir dönem vardır. 
Barış ve işbirliği için Sovyetler Birliği'nin, sosyalist ülkelerin, kapitalist ülkeler işçi sınıflarının ve tüm barışsever güçlerin verdiği savaşımın kazandığı tüm başarilara rağmen önümüzde aşılma- 


sı gereken büyük engeller vardır. Gençlik bu engellerin aşılmasında, uluslararası detant ve barışın sağlanmasında büyük bir kararlılıkla üzerine düşen görevi yapacaktır. Önemli olan ikinci bir nokta da, barış ve güvenlik. için verilen savaşımın toplumsal ilerleme, gençliğin temel hakları, çalışma ve öğrenim hakkı için verdiği demokrasi savaşımından ayrı tutulamıyacağıdır. - 

Diğer bir önemli nokta da, tüm kıtalar halkları ve gençliğinin ulusal bağımsızlık, demokrasi, ilerleme, politik ve ekonomik gelişme için verilen savaşımdaki dayanışmasıdır. 


LENİNİST KOMSOMOL - Lev KOMLEYV : 


Ülkemizde gençliğin toplumsal ilerleme için savaşımı ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmeye, sosyalist demokrasi- nin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Enternasyonalizmin ilkelerine bağlı kalarak Sovyet gençliği, kapitalist ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde toplumsal ve ekonomik haklar için çok uluslu şirketlere karşı savaşan gençliğin yanında ve onlarla dayanışma içindedir. Bu savaşımın barış, demokrasi ve ilerlemeye büyük katkıda bulunacağına uluslu şirketlerine, NATO'ya ve Ortak Pazar'a karşı savaşım halkların ve gençliğin barış, özgürlük, demokrasi ve toplumsal ilerleme için savaşımını güçlendirecektir. 


inanıyoruz. . Avrupa'nın çok 


GUPS - FİLİSTİN ÖĞRENCİ 
BİRLİĞİ 


Orta-Doğu'da genel olarak tüm demokratik güçler, FKÖ öncülüğünde verilen Filistinlilerin egemenlik hakkının tanınmasına yardımcı oldular. Burada Filistin Arap öğrencileri ve halkımızın işgal edilen bölgelerdeki baskıya karşı verdiği kahramanca savaşımı belirtmemiz gerekiyor. Bu savaşım, yüzlerce Filistinlinin öl- 


dürülmesine, kitle halinde tutuk- | 


lanmasına, evlerin tahrip edilmesine ve ailelerin sürülmesine rağmen devam ediyor. 


... Bu arada Arap ve Avrupa öğrencileri arasındaki dünya barışını güçlendirici girişimleri belirtmekte yarar vardır. 


Dünya gençleri ve öğrencileri önemli bir haftayı kutluyor. 
Halklarının yanında daha güzel bir gelecek için savaşım veren ilerici gençlik için, öğrenciler için büyük anlamı olan iki tarih arasında yer alan hafta her yıl milyonlarca genç tarafından kutlanmaktadır. 

Tarihlerden ilki 10 Kasım. Bugün, bundan 32 yıl önce, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın hemen arkasından Londra'da top. 
lanan çeşitli ülkelerden ilerici gençlik hareketi temsilcilerinin Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun kurulduğunu dünyaya muştuladıkları günün yıldönümüdür. Bu gençler, savaş sırasında faşizme karşı elde silah ülkelerinin özgürlüğü için döğüşmüşlerdi. Savaşın yıkımını, insanlığa getirdiği acıyı yakından tanımışlardı . 

Yaşadıkları acı deney, yaşamın bizzat kendisi onlara halkların mutluluğu ve kalıcı barış için savaşın ne denli güncel, ne denli zorunlu olduğunu kanıtlamıştı. Faşizm ve savaş belası yeryüzünden tamamen silinmeli, faşizmin ve savaşın ekonomik, siyasal varoluş koşulları ortadan kaldırılmalıydı. Ve bunun için de değişik toplumsal ve dini görüşlere sahip gençlerin aynı amaçlar için birliğini sağlamak gerekiyor- 


‘du. 


` Yeni koşulların değerlendirmesini ve çözümlenmesini çok ivi vapan gençler, kurdukları örgütün amblemine, yeryüzünün tüm dillerinde şunları yazdılar: «GENÇLİK BİRLEŞ, KALICI BA- 
RIŞ İÇİN İLERİ!» Ettikleri yemin- de ve yayınladıkları çağrıda da açıkça bildirdiler yeryüzünün gençlerine dileklerini. 
O günden bu güne 10 Kasım, Dünya Gençlik Günü olarak kutlanmaktadır. Her uluslararası 


ŞİLİ KOMÜNİST GENÇLİK 


BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ 


Gladys MARİN : 


Şili'de faşistlerin utanmadan, ilân ettikleri bir iç savaş var. Bugün Şili her türlü özgürlüğü ortadan kaldıran, her Şilili yurtseverin yaşamını tehdit eden bir ordu tarafından işgal edilmiş durumdadır. Şili'de bugün hiçbir özgürlük yoktur. Herkesin bildiği gibi ne sendikalar, ne öğrenci birlikleri ne de politik örgütlere yaşama hakkı tanınıyor... 


Ancak, baskı, terör, içsavaş ve ordunun işgaline rağmen sendikalar, öğrenci birlikleri ve politik örgütler yeniden diriliyor. Anti-faşist cephe oluşturuluyor. 


...Uluslararası dayanışma, halklar, hükümetler ve toplumsal güçler Şili halkına destek oluyorlar. Cunta her gün çok sayıda kadın ve erkek tarafından kınanıyor. Bu zaman süresince halkımıza dostluk elinin ulaşmasını hiç bir gücün engelliyemiyeceğini öğrendik. 


İLERİCİ GENÇLER 
GENEL BAŞKAN - A 


Ülkemizde «gençliğin yolu işçi sm nın yoludur» belgisini benimseyen ile yurtsever gençlerin barış, demokrasi, il leme ve sosyalizm yolunda verdiği sa şım günden güne güçleniyor. Bu savaş da 30 bini aşan üyesi ve tüm Türkiye ı pındaki 32 şubesi ile İGD gençliğin en | ye yığın örgütü olma yolunda ilerli) GD, DGM'lere karşı verilen savaşımda şimdi de MESS'e karşı işçi sınıfımızın nında kararlı bir biçimde yerini alıyor. 

Dünya gençlik ve öğrenci haftal gençliğin anti-emperyalist dayanışması erlere dönüm noktaları lerici Türkiye gençliği, DDGF ve UÖB | örgütlerle her zaman dayanışma içinde muştur. Ancak egemen güçler, ilerici T kiye gençliğinin somut dayanışmasını gellemek istemektedirler. Bu engellere k şı etkin savaşım veriyoruz, vereceğiz de 


gün gibi coşkuyla kutlarlar gençler Dünya Gençlik Günü'nü; deneylerini gözden geçirerek, arkalarında bıraktıkları dönemin incelemesini yaparak, kazanımlarını vurgulayarak. Ayrıca gençliğin uluslararası dayanışmasının yükseldiği, bayraklaştığı günlerdir Dünya Gençlik Gün'leri. 
Gezegenimizin çeşitli yörelerinde emperyalizme, ırkçılığa, faşizme, sömürgeciliğe, yeni sömürgeciliğe, işsizliğe karşı savaşım veren gençlerle olan dayanışma onların zaferlerine olan inanç vurgulanır. Uluslararası dayanışma Şili'den Tayland'a, Güney Afrika'dan Batı Almanya'ya etkisini ve gücünü duyurur. Baskıya karşı savaşım veren gençlerin azimleri daha bilenir, daha sıkı sarılırlar kavgalarına. 
İkinci anlamlı tarih 17- Ka- 
“sım Uluslararası Öğrenciler Günü'dür. Halkın yanında gericiliğe ve faşizme karşı savaşım veren 


SDAJ - Heinz HOFFMAN 
Ülkemizin egemen güçleri insan rını, kişiliğin özgürce geliştirilmesini | lışma haklarını hiçe sayıyorlar. Feder manya'da 1.250.000 işsiz arasında mesleki eğitimden geçmemiş 300 bin var. Bu yüzden yüzlerce aile, özellikle ler yaşamlarını kazanamama ve işsizliğ 


ii olarak kendilerini geliştirermeme sori 


| karşı karşıyalar. 
Hem ulusal hem de uluslararası | 


{de gençlik hareketinin yükselmesinin, (lere karşı demokratik gençlik örgütleri 


leştirmenin zamanıdır. 30 yıllık anti-em list savaşım ve deneyim geleneği « hakları ve eğitim konusunda bir kam heri ve başarıya ulaştırmaya cektir. 


vam 


IYA GENÇLİK VE 
1AFTASI 


DERNEĞİ (IGD) 
, Muhtar SÖKÜCÜ : 


AN 


öğrencilerin tarihe (kanlarıyla yazdıkları bir gündür. 17 Kasım 1939'da Hitlerciler tüm yüksek okulları kapatmış, öğrenci liderlerini öldürmüs ve kamnlara sürmüştür. 

Bu tarihten iki yıl sonra 1941' de, daha savaş olanca hızıyla devam ederken, Londra'da faşizme karşı savaşan öğrencileri ve öğrenci örgütlerini birleştiren Uluslararası U#renciler Konseyi tarafından 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü olarak ilân edildi. Uluslararası Öğrenciler Konseyi, savaştan hemen sonra kurulacak olan Uluslararası Öğrenciler Birliği (lUS)'nin temelini oluşturuyordu. IUS kuruluştan bu yana geçen 30 yıldan fazla süredir kuruluş ilkelerine ve 17 Kasım geleneklerine bağlı olarak savaşım vermektedir. 3 

Bu yıl Dünya Gençlik ve Oğrenci Haftası kutlamaları büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda 


dünyada her alanda kazanılan başarılar nedeniyle bu haftaya gençler ve öğrenciler çok daha yığınsal ve birlik içinde katılmaktadırlar. Gençlerin ve öğrencilerin en büyük gösterisi olan Dünya Gençlik ve Öğrenci fesein gerçekleşmesine”az bir zaman kala kutlanmakta ve li. Festival Için sürdürülen ulusal hazırlıklarla içiçe geçmektedir. 

1976 yılı içinde başarıyla sonuçlanan, Varşova'da yapılan gençlerin ve öğrencilerin Kalıcı, Barış, İşbirliği ve Toplumsal İlerleme için Toplantısında alınan kararların uygulanması ve hazırlıkların gözden geçirilmesi de bu 
haftanın gündeminde oluyor. 1977 
yılı sonuna dek gerçekleştirilmesine çalışılan silahsızlanma için gençlerin öğrencilerin Budapeşte Konferansı'nın tanıtılması, başarısı için eylemler yürütülmesi sürdürülmekte, 
, Bu yıl kutlanan Gençlik ve Öğrenci Haftası'nın, öğrencilerin uluslararası yığın örgütleri içinde önemli özellikleri var. IUS, 
12. Kongresi'ni iki hafta evvel başarıyla tamamladı; DDGF ise yaklaşan 10. genel kurulunun hazırlıklarını sürdürüyor. 

İlerici Türkiye gençliği | için ne mutlu bir olaydır ki, ülkemizde «Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftası» İGD tarafından yığınsal olarak kutlanılmaktadır. Uluslararası anlamına uygun, yoğun kültür ve sanat programlarıyla, İstanbul ve Anadolu'nun birçok yöresinde Dünya Gençlik ve Öğrenci hareketinin ilerici geleneğine bağlı olarak İGD tarafından kutlanacak «Dünya Gençlik ve Oğrenci Haftası», İlerici Türkiye Gençliği ve öğrencilerine kutlu olsun. > 

YAŞASIN GENÇLİĞİN ULUS- 
LARARASI DAYANIŞMASI. 


ANGOLA - JMPLA (MPLA GENÇLİK BİRLİĞİ) 


- JOSE CARLOS CUNHA 


JMPLA 1966-67 yıllarında, savaş ormanlarda sürerken kuruldu. Kuruluş günü olarak da 


14 Nisan 1968, gençliğin yiğit önderlerinden Henda'nın öldürüldüğü gün alındı. O yıllarda amacımız genç insanları savaş için, örgütlemek ve eğitmek, halka oku- 


ma yazma öğretmekti. 
Portekizlilerin ve daha sonra da UNİTA'nın ülkeden atılması için 


Gençlik 


verilen savaşıma katıldı. Bugün gençlik MPLA'nın çizdiği! yolda ilerlemektedir. Doğrudan doğruya MPLA'ya bağlı olmamasına rağmen politik olarak MPLA'nın doğrultusundadır. Gençlik, bilgisizliğe karşı savaşmaktadır. Sömürgeci yönetim halkımızı  92'- sinin okuma yazma bilmediği bir ortama getirmiştir. Bunun için «öğren, öğret» kampanyasını başlattık. 


ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKAN : Dusan ULCAK 


Uluslararası Öğrenciler Birli#i dünyanın bir çok kesimindeki ilerici öğrencileri kapsayan en büyük öğrenci örgütüdür. Tüm ulusal öğrenci örgütleri tarafından tanınmıştır. UÖB'nin temel savaşım biçimlerinden biri olan dayanışma hareketleri moral, politik ve somut destek sağlanmasında en önde gelen ögelerden biridir. 


Bu kutlamalar, dünya ilerici öğrencilerinin emperyalizme, sömürgeciliğe, yeni sömürgeciliğe, karşı barış, uluslararası güvenlik ve işbirliği, ulusal bağımsızlık, toplumsal ilerleme, eğitimin demokratikleştirilmesi için verdiği savaşımda somut adımlardır. Bu amaçla dünya gençlik ve öğrencileri, 1978 yazında sosyalist Küba'nın başkenti Havana'da «Anti-Emperyalist Dayanışma, Barış ve İlerleme için» belgisi altında Il. 
Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ni kutlayacaklardır. 


TÜM AFRİKA ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ - - I. SEKRETERİ - Luis Orlando DOMİNGUEZ : 


Angola, Mozambik, Gine-Bissau ve Cape-Verde halklarının kazandığı tarihi zaferlerden, Soweto başkaldırısının aldığı yeni görünümlerden sonra tüm Güney Afrika'da savaşım yeni boyutlara ulaştı. Gittikçe çürüyen ırkçı sistem, sömürgecilik, çok uluslu tekellerin baskıları ve ırk ayrımı politikası gerilemek zorunda kaldı. Güney Afrika halklarını gelecekteki katliamlardan koruyabilmek için savaşımı genişletmek, daha fazla halk kitlelerini savaşıma katabilmek, sürmekte olan hareketleri daha fazla yaygınlaştırmak, ırkçı rejime karşı çeşitli gösteriler düzenlemek önümüzdeki görevlerin en önde gelenleridir. Ülkemizdeki genç insanlar diğer ülkelerin genç insanları gibi savaşıma katılıyorlar. Irkçı eğitim sistemine karşı, eğitim sistemini değiştirmek için savaşıyorlar. Bu savaşımlarını ulusal bağımsızlık savaşı ile birleştirebiliyorlar. 


KÜBA GENÇ o | 
KOMÜNİSTLER BİRLİĞİ 


Genç Komünistler Birliği, 
Küba gençliğinin öncü örgütü ve Küba Komünist Partisinin can kaynağıdır. Amacı genç insanları devrim için hazırlamak ve Komünist. Partisi'ne kazandırmaktır. 
GKB'nin 245.300 üyesi vardır. Ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Gençlerimiz, insanlık haysiyetinin nasıl aşağılandığı bir çağ- da olduğunun bilincindedir. Bu nedenle gençler devrim içinde yetişerek tarihteki sorumlu görevlerini alıyorlar. Barış, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm yolunda Küba gençliği dünya gençliğinin yanında bütün gücüyle yerini alıyor. 


VİETNAM ULUSAL ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ 


ABD emperyalizmine ve kuklalarına karşı kazanılan büyük zafer- den sonra Vietnam yeniden birleğtirildi. Vietnam Sosyolist Cumhuriyeti doğdu. Tüm halkımız savaşın yaralarını sarmaya ve sosyalizmi kurma- ya çalışıyor. "i 

Tarihi zaferimizin, tüm sosyalist ülkeler, barışsever halklar ve dünya öğrencilerinin bize sağladığı destekten ayrı düşünülemiyeceğinin bilincindeyiz. Vietnam öğrencileri, halklar ve öğrencilerin emperyalizme, sömürgecilik ve yeni-sömürgeciliğe, siyonizme ve ırkçılığa karşı ulusal bağımsızlık, barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımına katılı- 


K yor. 


a, 


Tekelci sermayenin işçi sınıfına karşı çok yönlü saldırılar içinde olduğu günümüzde, MESS'in lokavtları ve Maden - İş'in grevleri sürüyor. İşçi - Gençlik dayanışmasını yükseltmenin somut bir alanıdır, grev ve lokavtlar. Tüm ilerici, yurtsever Türkiye gençliğine dayanışmanın somut yollarını göstermek için grev ve lokavttaki işçilerle ve öğrenci arkadaşlarla bir açık - oturum düzenledik. 

Dayanışma eylemini yükseltecek tüm ilerici gençlere yararlı 


olacağına inanıyoruz. 


İYG — Lokavt uygulamaları gü- 
»rümüzde alabildiğine büyük boyutlara ulaşıyor. Hemen tüm işkollarında geniş kapsamlı lokavtlar, işten atmalar sürüyor. Özellikle Maden - İş Sendikasının yetkili olduğu 12 işyerinde MESS'in lokavt ilân etmesi, üzerinde önemle durulması gereken bir konu. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 


ATLI ZİNCİR BAŞTEMSİLCİSİ ABDULLAH TUNÇ : 


Lokavtın anlamı, hukukçuların, demokratik güçlerin ifade ettiği gibi, «Anayasal bir hak değil, bir toplum suçudur, bu bir sosyal suçtur.» İşçi sınifı, lokavta uğrayan işçiler olarak bu çağdışı uygulamaya karşı bu tanımlamaları kabul ediyoruz. Ancak işverenlerin bu uygulamalarına karşı da yılmadan savaşım verme- nin gerekliliğini gözden uzak tutmayalım. İşverenler, düzenlerini devam ettirebilmek için 275 sayılı yasaya lokavt hakkını eklemişlerdir. 
Ve bugün işçi sınıfına karşı bir Silah olarak kullanabiliyorlar. 

İşçileri açıkça açlığa, ölüme terkeden bu uygulamanın karşısındayız. Sermayenin lokavtla oynamak istediği oyunları boşa çıkartacağımıza inanıyoruz. 


İYG — Lokavtlar, sınıf savaşımının ulaştığı boyutlarla sıkı sıkıya bağlı. Bu konuda sendikacı arkadaşımıza söz verelim. Evet Ali arkadaş. 


MADEN - İŞ I. BÖLGE 
ORGANİZATÖRÜ ALİ ALKAN: 


MESS'in Maden - Iş'e saldırısı- nın bir parçası olarak yapılan lokavtlar, Türkiye'de sendikal hareketin, işçi sınıfı hareketinin gelişmesinden ayrı düşünülemez,  İşbirlikçi tekelci burjuvazinin azgın örgütü MESS, 1976 yılının ortalarında 


süregelen toplu sözleşme görüşmelerini çıkmaza sokarak Maden - İş'e, işçi sınıfına karşı planlı bir saldırıya geçmiştir. Bu, 1963 yılından sonra, özellikle de Kavel'in başlattığı grev- den sonra yasalaşan ve günümüzde daha geniş boyutlara ulaşan grev hareketini bastırmayı, yine 1967'de DİSK'in kurulmasıyla gelişen sınıf ve kitle sendikacılığını oçökertmeyi ve burjuvaziyi açıkça telaşa düşüren işçi sınıfı hareketini geriletme- yi amaçlıyordu. İşçi sınıfı hareketin- den korkuya kapılan işbirlikçi tekelci burjuvazi ve iktidarları daha önce de aynı amaçlı saldırılar yapmışlar, fakat işçi sınıfının kararlı savaşımı bunları boşa çıkartmıştı. 15 - 
16 Haziran, DGM direnişi bunlara 
somut birer örnektir. 

Tüm savaşlardan utkuyla çıkan işçi sınıfına karşı gerici güçler yeni bir saldırıyı başlattılar. MESS patronları toplu sözleşmelerde sendikamızın yedi ana isteğini reddederek, görüşmeleri çıkmaza soktu. Burada açıkça görüldüğü gibi sermaye; 1— DİSK'i çökertmek, 2 — İşçi sınıfının canıyla, kanla elde ettigi kazanımlarını elinden almak, 3 — Maden - İş'i ekonomik olarak yıkmayı amaçlıyordu. Canlarını ve kanlarını vererek elde ettikleri haklarına sahip çıkan işçiler, bir adım bile gerilemeyerek greve gittiler. Bu arada MESS 32 işyerinde lokavt uygulayacağını söyledi ama, bunu yapamadı. t 

, Daha sonra DISK'te bilinen olaylar gelişti. Işverenlerin DISK olaylarından bir takım şeyler bekledikleri açıktı. Eğer onur kurulu 5 
yöneticimizi ihraç ederse, sendikamız olağan üstü genel kurula çağrılacak. 5 yürütme kurulu üvesi tekrar sedildiklerinde, DISK tüzüğü gereğince sendikamız DISK üyeliğin- den düşmüş olacaktı. Yani Maden - iş tek başına kalacaktı. Gerici bası- nın «DISK bölünüyor», «DİSK çat- 


ladı», gibi yayınları had safhaya ulaştı. Bu sırada MESS ile görüşmeler devam ediyordu. MESS patronları bu gelişmeleri fırsat bilerek —ki burası oldukça önemlidir— her türlü ücret ve sosyal hak istemlerimizi reddederek görüşmeleri kesti ve önceden yapamadığını yaptı, 12 işyerinde lokavta gitti. Çünkü işbirlikçi tekelci burjuvazinin beklediği an gelmişti. 


İYG — Ülke çapında yapılan lokavtlarla, ülkemizin ekonomik ve politik durumu arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak daha genel bir değerlendirme yapabilir miyiz? Çünkü bugün sadece metalur- 


ji alanında değil, kimya ve gıda gi- 


bi işkollarında da lokavtlar, toptan işten çıkartmalar yapılıyor. 


————————ğ—ğ— 


İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ 
İŞÇİ GENÇLİK BÜROSU - 
ADNAN SEL: 


Ülkemizde büvük bir ekonomik ve politik bunalım var. İşbirlikçi burjuvazi, toprak ağaları kârlarını daha da arttırmak için ekonomik yıkımın yükünü emekçi halkın sırtına yıkmaya çalışıyor. Ancak sınıf savaşımının tek boyutlu gelişmemesi sonucu, işçi sınıfının ve diğer demokratik güçlerin savaşımı da yükseliyor. Egemen burjuvazinin, yukarıda da belirttiğimiz amacını gerçekleştirebilmesi için yükselen toplumsal karşı çıkışı da bastırması gerekiyor. 

Bu somut durumda egemen buriuvazinin, işçi sınıfının hareketini 


bastırmak için kullandığı çeşitli yön- 


Halk duşmanı 2. MC, iş boşına geçtiği günden bu yana yoksul, emekçi köylüler üzerindeki saldırısını kat kat artırdı. Bir yandan düşük 'taban fiyatlarıyla ekonomik bunalımlarını işçi sınıfına olduğu kadar yoksul köylüler üzerine de yıkmaya çalışırken, öte yandan büyük toprak sahiplerinin çıkarları doğrultusunda köylülerin elindeki bir avuç toprağı zorla almaya çalışıyor. 

Gerici-faşist karması MC, bt uygulamalarından birini Lüleburgaz'ın Alacaoğlu köyünde başlattı. Köylülerin yıllardır  kullandıkları köy merasını D.U.Ç (Devlet Uretme Çiftliği) aracılığıyla zorla ellerinden alarak, başka yerlerden gelen özel şahıslara dağıtmaya kalkıştı. 26/10/1977 günü Lüleburgaz Adliyesine baş vuran, kövlüler 


LÜLEBURGAZ ALACAOĞLU KÖYLÜLERİ : 


<D.Ü.Ç. MERAMIZI ALIP KİME 


GREV VE LOKAVTTAKİ İŞÇİ YÜKSELTMEK İÇİN GÖREV 


temler söz konusu : Birincisi; işverenlerin kendi örgütlü güçleriyle kullandığı yöntemler. Buna MESS grevini ve lokavtını örnek verebiliriz. 
İkincisi; işçi sınıfına ters akım ve liderlerle yürütülen saldırılar. Üçüncüsü de; kendi burjuva yönetim mekanizması aracılığı ile işçi sınıfına yönelttiği baskılar. Bu gün Türkiye’ de bu üçlü saldırıların en yoğunlaştığı bir dönemi görmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde uygulanan lokavt da bunun bir sonucudur. 15 - 16 Haziranlarda, DGM'lerle yapamadıklarını, şimdi yeniden yerine getirmeye çalışıyorlar. Binlerce kişiyi kitlesel grevlere sürüklemekle Maden - Iş'i çökertmeyi denediler. 5 aylık bir süre içerisinde bunu beceremediler. 
Böyle olunca saldırılarını tek yanlı sürdüremezlerdi. Bu saldırılarını işçi sınıfına ve demokratik güçlerin tüm kesimine yansıttılar. Tekelci sermaye, «enerji kısıntısın, «hammadde yokluğu», «döviz darlığı» gibi bahanelerle kimya, gıda, metalurji işkollarında toptan işten çıkartmalara girmiş durumdalar. 


Uygulanan lokavtlar arasında metolurji (o işkolundakilerin niteliği bence büyük bir önem taşıyor. İşçi sınıfının en savaşkan unsurlarını bağrında toplayan MADEN - IŞ, ileri demokratik düzen savaşımının en önemli kitle tabanını oluşturuyor. Ve aynı zamanda DİSK'in belkemiği durumunda. Burjuvazi Maden - Iş'i eğer, güçsüz duruma sokarsa Türkiye'deki özlemlerini daha kolay gerçekleştirebilecek. Emperyalizm, işbirlikçi tekelci burjuvazi sürekli bu planı uygulamaktadır. Ancak, işbir- 


28/10/1977 günü jandarma ile birlikte gelen özel şahısların ve çiftlik temsilcilerinin topraklarını sürmelerine karşı çıktılar. Kadın-erkek, ihtiyar-çocuk yüzlerce köylü topraklarını o sürdürmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine jandarma tüfek ve dipçikle köylülerin üzerine saldırdı. Süleyman Kıray, Hasan Ersin, Mustafa Karakuş, Hakkı Cin, Ömer Erdoğan, Mürevvet Gündoğdu, Mürüvet Öner ve daha pek çok köylü dövüldü ve yaralandı. 

Dövülen köylülerden Süleyman Kıray, Jandarma yüzbaşısının kendisini Jeep'in arkasına çekerek dipçiklemeye başladığını ve diğer köylülerin bazılarının da bu şekilde dövüldüğünü söyledi. Süleyman Kıray daha sonra şunları söylemistir : «Bu bizim 400 yıllık 


LERLE DAYANIŞMAYI 


BAŞINA! 


likçi burjuvazinin o ağırlıkta olarak metalurji işkolunda uyguladığı lokavtların yanısıra, sınıf sendikacılığının gelişimini engellemek için diğer işkollarında da grevleri ve lokavtları yaygınlaştırma girişimleri genel grevin maddi şartlarını oluşturmaktadır. 


IYG — Burada asıl sorumuz ortaya çıkıyor. İşçi - gençlik dayanışmasını bu eylemlerde daha da somutlayabilmek için neler o önerirsinız? 


MAN İŞYERİ BAŞTEMSİLCİSİ 


CEMAL AZMİ POYRAZ : 


İlerici gençler, demokratik ku- 


ruluşlar grevin başladığı ilk günden bugüne değin bizimle dayanışma içinde oldular. Ancak, bu dayanışma yeterli değil diyemiyeceğim ama, yenilenmesi, daha sıcak - canlı bir biçimde sürdürülmesi gerekir derim. 

Benim görüşüme göre en büyük dayanışma, faşizmin alabildiğine tırmandırıldığı, grev çadırlarının, öğrenci kardeşlerimizin kaldıkları yurtların, okulların saldırılarla karşı karşıya olduğu bugünlerde, gerici - faşist karması güçlerin karşısına Ulusal Demokratik Cephe duvarının örülmesi için canla başla çalışmalarıdır.Tekelci sermayenin, onun saldirgan örgütü MESS'in işçi sınıfımıza, Maden - İş'e saldırısı bugün daha güncel birtakım sorunlar dolayısıyla ikinci planda kaliyor. MESS patronları tüm olanakları ile sendikamızı kötülemeye, grevlerimizin haksızlığını yaymaya çalışıyorlar. 
Bu bakımdan bizim, ilerici - yurtsever gençliğe, diğer demokratik güçlere önerimiz şu olacak; MESS'in 


VERİYOR?» 


köy merası ve suvatımızdır. Kısacası, köylülerin ekmeklerini çıkardıkları bir yerdir. En doğal hakkı- 


mız olan köy merasını kimseye sürdürmeyeceğiz.» Süleyman Kıray durumun kaymakamlığa bildirildiğini, fakat daha sonra vali ve kaymakamın çiftlik müdürleriyle birlikte yemek yerken köylülerce görüldüğünü söylemiştir. 


Ülkemizde Alacaoğlu köyüne benzer toprak işgalleri, toprakların zoralımına ve gerici güçlerin baskısına karşı birçok  yığınsal köylü eylemleri oluyor. Kısacası kırsal kesimdeki sınıf savaşımı gelişiyor, giderek İleri Demokratik Bir Düzen savaşımının içinde yer al- ma süreci hızlanıyor. İşbirlikçi tekelci sermayenin, büyük toprak sahiplerinin ve onların iktidarları gerici-faşist karması MC'nin köylüler üzerindeki saldırıları, onların umutlarını, özlemlerini yok etmeleri bu savaşımın somut ön koşullarını oluşturuyor. Bu durum karşısında yoksul ve emekçi köylülerin yükselen karşı çıkışlarını örgütleme savaşımında ilerici yurtsever gençlere de önemli görevler düşüyor. Bu görevlerin başında, emekçi köylülerin direnişleriyle, çıkışlarıyla etkin dayanışma geliyor. 
Emekçi köylülerin direnişlerinde köylü gençliğin rolünü güçlendirmek de ilerici gençlik hareketini güçlendiren ana noktalardan birisi olacaktır. 


tezgâhladığı oyunlar, yalan ve demogojiler her yerde açığa vurulmalı, grevlerin, grevcilerin haklılığı anlatılmalıdır. 

Kendi ekonomik krizlerini işçi sınıfına, emekçi halka yüklemek isteyen tekelci burjuvazi genel olarak her on - onbeş senede bir meydana gelen genel bunalımlarını bize çektirmek istiyor. Gelişen işçi sınıfı hareketini ezmeyi amaçlıyor. Lokavtın nedenlerinden birisi, hatta en önemlisi budur. Benim genç arkadaşlara ileteceğim öneri şudur; Grevler, lokavtlar, tüm ayrıntılarıyla evin- de, köyünde, işyerinde, okulda herkese an alıdır. Dayanışma sadece maddi yönden olmaz. Zaten genellikle öğrenci arkadaşların buna gücü de yetmez. Çünkü hangi şartlarda öğrenimlerine devam ettiklerini biz biliyoruz. Onlara düşen eh büyük görev, propaganda - ajitasyon yönünde olmalıdır. Ekipler, komiteler kurularak, köylerde, yakın çevrelerinde hasat zamanı tahıl (ürün) toplayabilirler. İlerici, yurtsever gençler bültenlerle, bildirilerle mücadelemizi en geniş yığınlara duyurulabilir ki, biz grevci işçiler böyle bir dayanışma eyleminde genç kardeşlerimizle yanyana olur ve bundan gurur duyarız. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar. 


İYG — Siz bu konuda ne diyeceksiniz Kerim arkadaş? 


MAN İŞYERİ TEMSİLCİSİ 
KERİM ZENGİN : 


Dayanışma konusunda söyleyeceklerim, grevlerin başında öğrenci arkadaşlar, demokratik kuruluş temsilcileri pankartlarıyla gelip bizlere moral veriyorlardı. Arkadaşların güveni artıyordu. Bütün grevci arkadaşların da arzusu ziyaretlerin sıklaştırılmasıdır. Duvarlardaki pankartlarımız eskidi. Yenilerini bekliyoruz. 


TTE İŞYERİ BAŞTEMSİLCİSİ 
REMZİ GÖKSEL : 


Dayanışma konusuna geçme- den önce bizim işyerinin somut durumuna kısaca değinmem gerekiyor. TTE'de kadın işçi, özellikle genç kız işçi sayısı erkek işçi sayısına göre çok fazla. Buna rağmen grevimiz tam bir disiplin ve birlik içinde sürüyor. Bunun nedenlerinden biri de İKD'li arkadaşların grevin başladığı günden bugüne dek sürekli dayanışma içinde olması, grev çadırlarında slaytlarla, filmlerle seminerler vermeleri, genç kız işçi arkadaşların mücadelelerine dört elle sarılmalarına neden oldu. 

Genç arkadaşlara önerim şu olacak; ben bir köylü çocuğuyum. 
Köylüler eğitimsiz bırakıldıklarından egemen güçlerin yalanlarına kanabiliyorlar. Bizim mücadelemizin haklılığını kavramayabilirler. Onlara bu anıatılmalıdır. Onlara ilerici yayınlar gönderilmeli, bilinçlenmellerini sağlamalıdırlar. Grevde olduğumuz için çeşitli yayınlara para verip alamıyoruz. Genç arkadaşlar hiç değilse grev çadırlarında bulunmak üzere bu yayınları getirmeliler. è 


IYG — Burada söylenen önerileri bir slogan haline getirebilir mlyiz? Grevci işçilerle dayanışmanın yükseltilmesi için bütün ilerici gençler görev başına!.. 


ATLI ZİNCİ RBAŞTEMSİLCİSİ ABDULLAH TUNÇ : 


Bunun yanında şu yapılamaz mı? Yapılan bir-takım kitle gösteilerinde Maden - Iş grevleri ile ilgili pankart taşınamaz mı? Bu pan- 


kartlarla MESS'in gerçek yüzü teşhir edilemez mi? Ayrıca bir şey daha var. Uzun süren grevlerle daha 


çok ilgilenmek gerekiyor bence. 


MADEN - İŞ I. BÖLGE 
ORGANİZATÖRÜ ALİ ALKAN: 


İşçi - köylü bağlaşıklığını hayata geçirmek için köylerde yiyecek toplanması yerinde bir öneri. Başka bir önerim daha var. IGD Sinema Kolu ilerici filmleri grev yerlerin- de göstermeli, hatta başka yerler- de grevci işçilerle dayanışma amoıyla da gösteriler düzenlenmelidir. 


İGD İŞÇİ GENÇLİK BÜROSU - 
ADNAN SEL: 


İlerici gençlik yolunu işçi Sınıfının yolu biliyor. Geleceğini işçi sı- 


nıfının geleceğinden ayrı görmüyor. 
Işçi sınıfının en savaşkan örgütü MADEN - IŞ'in, onun sınıf bilinçli üyelerinin bu soylu < savaşımlarında ilerici gençlik üzerine düşen her türlü görevi, dayanışma eylemini bir yurtseverlik borcu sayıyor. Getirilen önerilerin ışığında kolları sıvayacak, yaratıcı zekâmızla daha özgün dayanışma biçimleri yaratacak ve sasaşımın tam ortasında yeralacağız. 


DAYANIŞMA HABERLERİ 


© Heidelberg yakınındaki Eppelheim'da çalışan Türkiyeli işçiler, 


Maden-İş grevcileri ile dayanışma komitesi kurdular. İşçiler; 


den-iİş'li işçi kardeşlerimiz yalnız kendileri için değil, tüm işçi sınıfı mız ve emekçi halkımız için grevdedirler. Dayanışma bizim için kut- 


sal bir görevdir» demektedirler. 


© Mannheim'da da FİDEF'in çağrısı üzerine, Halkçı Yurtsever- 


ler Derneği, 


İşçi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 


Mannheim 


Türk İşçi Birliği bir araya gelerek bir Dayanışma Komitesi kurdular. 


Evlerde, işyerlerinde, 


heim'larda bağış toplayan komite, 


aynı 


zamanda yığınlara grevlerin haklılığını anlatıyorlar. 


© F. Almanya Baden-Württenberg eyaletinde daha önce Maden-iş grevcileri ile dayanışmayı güçlendirmek için kurulan komite, yaptığı bir toplantıda, grevleri destekleme komitesinin görevini UDC ile dayanışma komitesine devretti. Yayınladıkları bildiride -ise «Maden-İş grevlerini destekleme görevini de hiç aksatmadan, tarihsel bir ödev olan UDC'yi destekleme yolunu tutuyoruz» demişlerdir. 


© Mainz - Wiesba- den ve çevresinde kurulan «ii. MC'ye ' 
karşı direniş komite- 1 
si», Maden - İş'le da- | yanışma bayrağını yükseltiyor. Mainz’- daki bir metal fabrikası işçilerinin yemek paydosu sırasında yaptıkları bir madeni kupa Maden - İş'le Dayanışma komitesine hediye edildi. Bu kupayla açılan kampanyada 
450 DM toplandı ve 
bu para 12 Ekim günü Maden - İş'e postalandı. 


TÜM BASKILARA RAĞMEN BMC ENGELLENEMİYOR 


SAVAŞIMI 


İŞÇİLERİNİN 


«Enerji darlığı», «döviz sıkıntısı» gibi nedenlerle, sarı sendika ve işveren işbirliğiyle 1000'e yakın işçinin «tensikat» adı altında işten atıldığı Ege Bölgesi'nin en büyük otomotiv fabrikası BMC'de işçilerin savaşımı tüm baskı ve tehditlere rağmen genişleyerek sürüyor. 


Türk - İş'e bağlı faşist eğilimli Türk - Metal Sendikası, BMC işçilerine 18.10.1977 günü tüm yasal haklarından vazgeçmeleri için zorla bir «ibraname» vermiştir. 

Bunun üzerine 500'ü aşkın BMC işçisi Türk - Metal Sendikasına giderek sendikacılarla tartışmalar ve kendilerinin sarı sendika tarafından işverene peşkeş çekilmesine izin vermeyeceklerini belirtmişlerdir, 


Dünya öğrencilerinin en büyük uluslararası yığın örgütü olan 


Uluslararası Öğrenciler Birliği'- nin (IUS) 12. Kongresi Sosyalist Bulgaristan'ın başkenti Sofya'- da toplandı. 25 Ekim - 1 Kasım günleri arasında yer alan kongre, ulusal, bölgesel öğrenci örgütleri için büyük bir forum niteliğini taşıyordu. Köngreye ayrıca ulusal kurtuluş öğrütleri de aktif olarak katıldılar. Kongre'- de ayrıntılı bir biçimde, IUS'un uluslararası öğrenci savaşımına katkısı, eğitimin reform ve demokratizasyonundaki etkin yeri tartışıldı. Bu konuda katilan delegelerin büyük çoğunluğu tarafından önerilen karar taslağı oy birliği ile onaylandı. 
Karar açık bir biçimde öğrencilerin özlem ve gereksinmelerini dile getiriyor ve eğitimin bir ayrıcalık-olmaktan çıkartılması istenerek toplumsal çıkarlara uygun hale getirilmesi o dileniyor. 
Gündemdeki bir oturum da Güney Afrika ile dayanışmaya ayrılmıştı. Ulusal kurtuluş savaşlarını yürüten Güney Afrika halklarının temsilcileri ANC (Afrika Ulusal Kongresi) SWAPO-ZAPU delegeleri bu toplantıda söz alarak ırkçılığa, yeni sömürgeciliğe, emperyalizme karşı savaşımlarında IUS'ın gösterdiği dayanışmanın önemini vurguladılar: Kongre, Güney Afrika halklarıyla dayanışmayı her biçimde geliştirmenin tüm ilericilere düşen bir sorumluluk olduğunu vurgulayan, emperyalizmi, ırkçılığı suçlayan bir kararı onayladı. 

Tartışmaların üzerinde yoğunlaştığı bir konu da, 1977 yılı içinde gerçekleşecek 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali ve 


IUS'un 11. Kongresi - Budapeşte, Macaristan 


festival için yürütülen çalışmalardı. Uluslararası Hazırlık Komitesi'nin çalışmaları gözden geçirildi. Ve IUS'un Festival konusundaki raporu okundu. Yeni önerilerin ışığında Festival programını zenginleştirmek, ilk kez Avrupa dışında Latin Amerika'- da yapılacak olan Festivalin başarısına tüm olarak katkıda bulunmak, Kongre'ye katılanlar tarafından alkışlarla onaylandı. 
Komisyonlarla, çalışma gruplarıyla, toplu oturumlarla yoğun 


bir biçimde süren Kongre'de konuşmacılar ayrıca Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun günden güne gelişen önemi üzerinde durdular. 

Bu örgütlerle işbirliğinin günün zorladığı bir gereksinme olduğunu, okuma-yazma oranının yükselmesi, gıda programlarının düzenlenmesi, konut planlaması gibi onularda uzman olan örgütlerle birlikte girişimlerde bulunulması gerektiği üzerinde duran konuşmacılar bu istekle- 


rini dile getiren bir karar tasarısı önerdiler ve oybirliği ile kabul edildi. Büyük coşkuyla kabul edilen bir öneri de, Büyük Ekim Devrimi'nin 60. yıldönümü için Sovyetler Birliği halkına ve öğrencilerine kutlama mesajı yollanması idi. Mesajda, dünya barışının sağlanması yolunda büyük adım olması ve ezilen halklara kurtuluş yolunu göstermesi bakımından Ekim Devrimi’ nin 60. yılının önemi üzerinde duruluyor ve devrimin kazanımlarını sürekli geliştiren Sovyet halkı ve öğrencileri kutlanıyor. 
Kongre'de ayrıca ellinin üstünde karar tasarısı, bildiri kabul edildi. Çeşitli konularda olan bu 


taslakları Kongre oybirliği ile onayladı. Kongre'de, Türkiye öğrencileri açısından en büyük özellik; Yürütme Kurulu'nun 


Kongre'den hemen önce yaptığı toplantıda hazırlayıp sunduğu üyelikler ve ulusal örgütlerle işbirliği üzerindeki rapordu. 
Raporda, İlerici Gençler Der- 


17 KASIM 1973 ATİNA POLİTEKNİK OKULU 


17 Kasım, işgal altındaki Çekoslovakya'da Hitlerci faşistlere karşı direnen Çek öğrencilerinin anısını yaşatmak, faşizme, gericiliğe, emperyalizme karşı öğrencilerin kararlığını vurgula- 


mak için dünya ilerici öğrenci hareketi tarafından Uluslararası Öğrenciler Günü ilân edilmiştir. 
Ve öğrenciler 1945'ten bu yana 


17 Kasım'ları günün özüne ve 
anlamına uygun olarak kutlamaktadırlar. Uluslararası Oğrenciler Günü, çeşitli ülkelerde, öğrencilerin yiğit direnişlerine, baskıya, zorbalığa başkaldırılarına tanık olmuştur. 


Yunanistan anti-faşist öğrenzileri 17 Kasım'ların tarihine 


dılar; 
Amerikancı cuntaya karşı halkın yanında yer alan öğrencileri terör ve baskıyla sindirmeye çalışan polisi, askeri sürdü. 


kanlarıyla şanlı bir direnişi yaz-Politeknik Okulu 1973. 


faşistler onların üstüne 


Öğrenciler cuntayı protesto 


etmek için Politeknik Okulunda toplanmışlardı. 
polis askeri tanklarla, lerle okula girdi. 
kurşunladı. O gün otuza yakın öğrenci faşist kurşunlarla katledildiler. 
başarılı olamadı. 
katlettiler fakat gelişen anti-faşist hareketi kıramadılar. Ve çok kısa bir zaman sonra cunto devrildi. 


Jandarma ve panzer- 
Yurtseverleri 


isteklerinde 
30 yurtseveri 


Gericiler 


Her yıl, onbinlerce Yunanis 


tanlı, anti-faşist, 17 Kasım günü sokakları doldurur, Politeknik Okulu'na gider ve sessizce O yurtseverleri anar. Bizler de ilerici-yurtsever Türkiyeli gençler olarak, onları saygıyla anar, anti-faşist savaşımızda yaşayan anılarının önünde eğiliriz. 


ULUSLARARASI ÖĞ- 
RENCİ BİRLİĞİNİN 12. 
KONGRESİ'NE YÜRÜT- 
ME KURULU TARAFIN- 
DAN SUNULAN ANA RA- 
PORDA, İLERİCİ GENÇ- 
LER DERNEĞİ'NİN, 
TÜRKİYE ÖĞRENCİLE- 
RİNİN SAVAŞIMINDA- 
Kİ ETKİN YERİ AÇIK- 
LANIYOR VE İGD'NİN 
SAVAŞIMINA DAYANIŞ 
MA GÖSTERİLMESİ 
KONGRE'DEN İSTENİ- 
YORDU. 


neği'nin Türkiye öğrencilerinin savaşımındaki etkin yeri açıklanıyor ve Türkiye'den IGD'nin savaşımına arka çıkılması ve dayanışma gösterilmesi Kongre’- den isteniyordu. 


Tüm rapor delegelerin alkışlarıyla kabul edildi. Türkiye öğrenci hareketinin gelişiminde olumlu etkileri hemen gözlenecek olan bu karar, ülkemiz öğropota için büyük bir kazanım- 

1. 


Dünya öğrenci hareketinde önemli yeri olan IUS'un 12. 
Kongresi'nin başarısıni -alkışlar, ilerici Türkiye öğrencileri olarak alınan kararların bize yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak, bu kararları yaşama geçirmek için her türlü çabayı göstereceğimize söz veririz. (Bu yazı, 


Uluslararası Öğrenciler Birliği'- nin 12. Kongre dökümanlarından derlenmiştir.) 


ayılar. 
S. ÜSTÜNGEL 


GÜNEŞLİ 
DÜNYA 


BÜYÜK OKTOBR 
SOSYALİST DEVRİMİ'NİN 
60. YILDÖNÜMÜNE ARMAĞAN 


TÜRKİYE DAĞITIMI: TEMEL DAĞITIM, Divan- yolu Klodfarer Cad. 36/2 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Ve mutluluk, kızıl ekim çiçeklerinde gün gelecek meyve gibi tatlı tatlı olgunlaşacak! 


Mayakosvki - Lenin Destanı'ndan 


Ekim Devrimi insanlık tarihinde bir dönüm noktası oldu. Sömürücü sınıfların tarihi egemenliğine son verdi. İlk kez ne sömürenin ne de sömürüle- nin bulunmadığı topluma kapı açtı. Tüm dünya halkları ve gençliğini etkiledi. 
Onların savaşım yolunu aydınlattı. 

Gençlik arasinda varolan yanlış görüşlerin yıkılmasında, Ekim Devrimi'nin etkisi büyüktür. Gençliği sosyalizm bayrağı altında kapitalizme karşı o sovaşmaya yöneltti. Gençliğin, işçi sınıfının yıkılmaz saflarında toplanmasını sağladı. 

Büyük Ekim Devrimi ruhuyla, gençlik örgütleri, pasifizm, savaşımda «öncülük», partiden bağımsızlık gibi yanlış tutumlardan arındı. Gençlik örgütleri sapmalara karşı, gençlik içinde savaşım vermeyi üstlendiler. Gittikçe daha çok genci birleştirmeye başladılar. 

Ona sarsılmaz bağlılıkla, gençlik, faşizme karşı savaşımda yılgınlığa düşmedi. II. Dünya Savaşı'na Büyük Ekim Devrimi'nin yaratıcısı Lenin'in insanlarının katılması, gençlerin yüreklerine umut tohumları sactı. Gençler onların yengisine candan inanmışlardı. 

Sovyet insanlarının bu zaferi dünyada ikinci bir dönüm noktası oldu. Dünya sosyalist sistemi kuruldu. Milyonlarca genç artık 


sosyalist kamp içinde idiler. Onlar emperyalizmin savaş tehditlerine karşı, barış savaşımlarını daha etkin sürdüreceklerdi. Foşizme karşı savaşan halklara ve gençlere eskisin- den daha fazla yardım edeceklerdi. 

Vietnam, Laos, Kamboç- ya halkları ve gençliği em peryalizme karşı ulusal bağımsızlık ve sosyal kurtuluş savaşını yürüttüler. Utkuya ulaştılar ve sosyalizmin inşasına geçtiler. 

Ekim Devrimi'nin barışçı ruhuyla barış hareketi gelişti. Gençler barışın en önde savunucuları oluyorlar. Barışın kendilerine sağladığı çıkarları kavrıyorlar. Nötron bombaları, 
Krus füzeleri yerine daha çok çalışma olanağı, okul ve konut istiyorlar. Dünya üzerinde ancak kalıcı bir barışın temel haklarını koruyabileceği ve ilerletebileceği (o inancındadırlar. 
Halklararası dostluk ve işbirliğini savunuyorlar. Gençler Stokholm 
Çağrısına binlerce imza topluyorlar. Helsink? Güvenlik Konferansı'nın toplanmasını yürekten arzuladılar. Konferans kararlarının uygulanmasını hükümetlerinden istiyorlar. 

ABD ve Güney Afrika’ 
daki gençler ırkçılığa ve ırk ayrımına karşı savaşım bayraklarını yükseltiyorlar. 
Onlar da, Büyük Ekim Devrimi'nin getirdiği ırk ayrımını kökten silen toplumdan esinleniyorlar. 


Faşizme karşı savaşan 
Şili halkı ve gençliği geleceğin kendilerinin olduğuna inanıyorlar. Onlar şunu iyi biliyorlar; Şili faşist rejimi, halkın ve gençliğin savaşımı, uluslararası dayanışma karşısında duramaz. Ne kadar zorba olursa olsun yıkılır. 

Ulusal o bağımsızlığına kavuşmuş ülkelerin gençliği sömürgeci kalıntıların kaldırılmasına çalışıyorlar. 
Emperyalizmin talan ettiği ekonomilerini o onarmaya çaba gösteriyorlar. Emperyalizm tarafından aralarına saçılan şovenizm tohumlarını kökten atmaya uğraşıyorlar. 

Kapitalist toplumun gençleri, Ekim Devrimi'nin sönmez. ışığı altında emperyalizme karşı duruyorlar. 
Onun saldırganlık üsleri- nin sökülmesini ve askeri paktlarının kaldırılmasını talep ediyorlar. Ülkeleri hükümetlerini saldırgan bloklardan çıkmaya daha fazla zorluyorlar. 

Sosyalist ülkelerde, gençlik daha ileri bir toplum inşaası için maddi koşulların yaratılmasına katılıyor. 
Bilimsel ve teknolojik devrimin ilerletilmesinde etkin rol oynuyor. 

Ekim Devrimi ülküleriyle donanmış dünya gençliği, onun açtığı aydınlık geleceği karartmaya yeltenenlere karşı savaşıyor. Gençler Yüce Ekim Devrimi'nin aydınlattığı yollarında, ondan aldıkları yenilmez güçle ilerliyorlar. 


SOVYET GENÇLİĞİNİN BUGÜNÜ 


Sömürüsüz bir toplum olusumunda yaşayan Sovyet genç 
.iği bugün, her türlü hakka saniptir. Gençlerin hakları Sovyet Anayasası tarafından iyice belirlenmiş ve tanınmıştır. Bu haklar Sovyet gençliğince en etkin şekilde uygulanıyor. 

Hakların kullanımını, bugüne kadar sıralarından 130 milyondan fazla Sovyet insanının geçtiği Leninist Komsomol (Komünist Gençlik Birliği) yönetiyor. Komsomol saflarında 34 
milyondan fazla Sovyet genci var. 

Bugün Sovyet toplumunda ve gençlik arasında işsizlik diye zor bir sorun yok. Her genç delikanlı ve kız çalışma hakkına, ilgi duyduğu ve yeteneği olduğu mesleği seçme olanağına sahip. 
Bugün Sovyetler Birliği'nde sanayi işçilerinin yarısını, tarım alanında çalışanların yüzde kırkını gençlik oluşturuyor. 

SSCB'de gençliğin meslek edinme ve seçmesini sınırlandıran sınıfsal ya da başka nedenler yok. Yapılan bir ankette, gençlerin yüzde 76'sı mutlu olmanın göstergesi olarak ilginç ve sevdikleri bir işe sahip olmalarını göstermişlerdir. Meslek seçme sorunu gençlerin yete- 


neklerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyma olanağı sağlayan ve önlerine meslekler dünyasını seren genel öğrenimle çözümleniyor. Her genç gelecek korkusu olmaksızın çalışıyor. 
Sovyet gençliği ücretsiz öğrenim hakkını tam anlamıyla kullanıyor. Her yıl Sovyet Yüksek Okullarından 700 binden fazla genç mezun oluyor. 
Oğrenimin her kademesin- de, özellikle genel ve mesleki dönemde, gençler üretimle sıkı sıkıya bağlı bir öğrenim görüyorlar. Öğrenim ve üretimin bu içiçeliği emeğin verimliliğini yük seltmede önemli rol oynuyor. 
Tüm Sovyet üniversite ve enstitülerinde öğrenci birim dernekleri var. Bunlar, öğrencileri amatör bilimsel çalışmaya çekmek amacı taşıyan amatör örgütlerdir. Her üç Sovyet öğrencisinden biri bilimsel teknik ça- 


'ışmaya katılıyor. Her yıl yakla- 


şık 4 binden fazla öğrencinin yapıtı üretime sokuluyor. 
Bugün Sovyst gençleri diger ülkelerle kıyaslanamayacak derecede dinlenme saatlerine sahip. Gençlik bu saatlerini en çok kitap okumakla değerlendiriyor. Her yıl, her türden binlerce kitap hizmetlerine giriyor. 


Ayrıca her işletme ve tarım çiftliginde aençlerin kullanabilecegi kitaplıklar var. 

20 milyon Sovyet genci, 
kurdukları genç ozanlar, yazarlar, ressamlar, fotoğrafçılar vb. 
birlikler içinde amatör sanatla uğraşıyor. Binlerce Kültür Evi ve Sarayından yararlanıyor. . 

Her Sovyet genci düşük bir ücretle spor hizmetlerinden faydolanma, antrenör nezaretinde çalışma olanağına sahip. Sovyet gençliğinin kullanması için, Sovyetler Birliği'nde 300 binden fazla stadyum, 60 binden fazla spor salonu ve 100 binden fazla futbol sahası var. 

Ayrıca gençlerin boş vakitlerini kullanmaktan hoşlandıkları uğraşlar içinde, turistik, dağcılık, balıkçılık, avcılık evleri de mevcut, 

Sovyet gençleri daha önemli, sorumluluk isteyen görevlere getiriliyorlar. Işletme müdürleri, ekip şefleri olarak yönetici yeteneklerini gittikçe açığa çıkarıyorlar. 

Sovyet gençliğinin yüzde 
80'den fazlası toplumsal faaliyetle uğraşıyor. Bugün hemen hemen 500 bin genç Sovyet insanı yerel sovyetlerde milletvekilidirler. Henüz 30 yaşına bile 


gelmemiş 279 genç Sovyet Parlamentosu'nun yani SSCB Yüksek Sovyeti'nin üyesi olarak ülke yönetimine katılıyor. 


Uluslararası Öğrenciler Birliği'nin 


Ekim Devrimi'nin 60. Yılı ile ilgili 


yayınladığı afişlerden biri. 


EKİM DEVRİMİYLE 
DOĞAN SANAT 


19 Ekim'de Moskova'daki 
Kremlin sarayında SSCB sanat birlikleri ve örgütlerinin ortak toplantısı yapıldı. 

Sovyet Yazarlar Birliği Birinci Sekreteri Georgiy Markov toplantıyı açarken yaptığı konuşmada şunları söyledi * 

«Toplantımız Sovyet Devleti'nin yaşamındaki bir başka tarihsel olayla aynı zamana rastladı. Geçtiğimiz günlerde sona eren olağanüstü Yüksek Sovyet toplantı dönemi yeni SSCB Anayasası'nı oybirliği ile kabul etti. 
Biz edebiyat ve sanat adamları için yeni Anayasa'nın Sovyet insanlarının manevi gelişme alanında en geniş olanakıarı açacağını anlamak sevindirici bir durumdur. Demek oluyor ki, sanat ve edebiyatın Sovyet toplumunun yaşamındaki önemi eşi görülmemiş bir yüksekliğe erişmiştir. 

Bugün yeni görevlerle karşı karşıya oulunan bizler sanatımızla ve tüm yaşamımızla doğruladığımız şeyleri son derece emin olarak (o tekrarlıyabiliriz. 
Sovyet kültür ustaları için oönP nin ve halkın ,çıkarlarından daha değerli bir şey yoktur. İçimizden her biri tüm gücünü, enerjisini, yeteneğini ve yaşamını yüreğinin son atışına dek halkı ve partisi için vermeye hazırdır.» 


Toplantıya katılanlar, SBKP MK'ne gönderdikleri mektupta «partinin sanat çevrelerine gösterdiği büyük güven bizleri yani yazarları, kompozitörleri, gazetecileri, mimarları, ressamları, filmcileri, tiyatrocuları yüce komünizm ereğine daha uygun biçimde ve özveriyle hizmet etmek için esinlendiriyor, yüreklerimiz vatanın kalbiyle aynı ritm içinde atıyor» demişlerdir. 


DÜNYA GENÇLİK ve ÖĞRENCİ HAFTASINDA 


TIYATRO 

12 Kasım Cumartesi saat: 20'de Kartal Belediye Sineması'nda ve 13 Kasım Pazar Saat: 14.30'da Gaziosmanpaşa Tunca Sineması'nda- ki programlarda IGD Tiyatrosu yeni hazırladığı ve gençliğin savaşımını konu alan «IŞIĞI TAŞIvir adlı oyununu sunacak. 
f yun, Ulusal Kurtuluş Savaşımımızdan başlayarak, faşizme, sömürgeciliğe ve gericiliğe karşı savaşan ve qünümüze dek yükselen gençlik hareketini, Türkive ve dünya gençliği arasında koşutluklar kurularak anlatıyor. 

IGD Tiyatrosu'nun kişiler yerine ` sorunları öne çıkarmayı amaçlayan sahnelemesi bu oyun- da da görülüyor. Faşizme karşı savaşan gençlik liderlerinin kahramanlaştırılmasından çok, düşünce ve eylemleri ön plana çıkarılıyor. 

SİNEMA 

14 Kasım Pazartesi 

Saat: 18.45 de Yenimelek Sinemasında 1934 
Sovyet yapımı ÇAPAYEF adlı film gösterilecek. 

Bir iç savaş kahramanının anlatıldığı film, sinemada sosyalist - gerçekçiliğin ilk örneklerinden biri kabul ediliyor. 

15 Kasım Salı Saat: 14'de Kazablanka gazinosunda yapılacak, «Faşizme karşı gençlik ve görevleri» konulu forumdan sonra 1968'de Sofya'da yapılan 9. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nde çekilen film gösterilecek. 

MÜZİK 

12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar 
günkü programlarda IGD Korosu Türkçe, Kürtçe, Bulgarca ve Azerice türkü ve marşlar sunacak. 

FOLKLOR 

12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günkü programlarda, ağırlığı, Doğu, Güney - Doğu Karadeniz yörelerinin oluşturduğu halk oyunları sunulacak. 

FOTOĞRAF VE AFİŞ SERGİSİ 

16 Kasım Çarşamba günü Harbiye Şehir Tiyatrosu girişinde «Gençlik Savaşıyor» konulu fotoğraf ve afiş sergisi açılacak. 

DAYANIŞMA GECES 

17 Kasım Perşembe günü Saat: 19'da Tepebaşı Gazinosu'nda «Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftası'nın kapanış şenliği yapılacak. 


1977 ta arası «işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hafası» ilân edilmiştir. Haftayla ilgili olarak bir «FOTOĞRAF- ya son katılma tarihi 2 Aralık 1977'dir. Ayrıntılı bilgi Bulvarı No: 1201 Alsancak - İzmir adresinden alınabilir. 


FAŞİST SANSÜR KALKSIN! 


Sinema emekçileri, MC'nin sinemayı karaperde haline getirecek yeni sansür tüzüğüne karşı direniyorlar. 5 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş - Taksim yürüyüşüyle başlayan direniş, 7 Kasım, 


günü Ankara'da sona erdi. 


MC'nin çıkardığı yeni sinema sansür tüzüğü ile sinemacılara gerici nitelikte film yapma dışında bir seçenek tanınmıyor. Dışarıdan gelen filmler için de aynı durum sözkonusu. Türkiye, «lletabelası asılı bir 


rici Filmler Giremez» 
dünya ülkesi haline sokuluyor. 


Sinema emekçilerinin yürüyüşü, ülkemizdeki genel demokrasi savaşımının 


bir parçasıdır. Aynı zamanda sinema emekçilerinin hakları uğrunda yürüttüğü 


savaşım, genel demokrasi 


savaşımını güçlendiren ileri bir adımdır. Bu neden- 


le, gençlik olarak sinema emekçilerinin bu haklı savaşımını destekliyoruz. 


sanat gösterileri 


FESTİVALİN KİTABI 


Nâzım Hikmet'in 1951'de Berlin'de yapılan «3. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festival:: için yazaığı şurden bölümieri ülkemizde ilk kez yayınlıyoruz. 
Festival öğleden sonra başlıyor. 
Caddelerde Almanlar hele gençleri Ahmet, mavi gömlekleri, mavi bayraklarıyla gözümün önünde hâlâ. 
Türküler söyleniyor, sıhhatli çocuklar gibi bahtiyar; türküler söyleniyor, bahar ağaçları gibi aydınlık ve arkada harabeler, türkülerin arkasında, onlar artık insanların arasına karışamıyor... 
Fedya'nın kepi 
.bir kuş kanadı gibi 


sağ kaşının üzerinde, kızıl yıldızcığı da orta yerinde. 
Fedya'nın saçları... 
bu renk, bu ışıltı bir güneşte vardır, Ahmet bir de kolhoz ekinlerinde. 
gözler vardı : 
ümittiler eller vardı: 
komünisttiler. 
Tutulduk çiçek yağmuruna : kırmızı, beyaz, mavi, sarı, gülleri, karanfilleri, kınaları hepsinin de en tazesi, en dostu, en güzeli. 
Ve sesler : 
güneşli bir kumsalda sevinçle yuvarlanan dalgaların uğultusu : 


. gençlik 


barış hürriyet hayat 
Froyntşaft froynşaft!.. (1) 


(1) Almanca «Dostluk» demektir. 


BİZİM KÖŞEMİZ 


UDC İÇ 


Bizler İYG gazetesini ilk çıktığı günden beri dikkatle ızleyen öğrenci - köylü gençleriz. 

Gençliğin biricik yığınsol örgütü İGD'nin gelişimi bize kıvanç veriyor. İGD'nin güçlenmesinden başta egemen sınıflar olmak üzere her boydan ve soydan sapık akımlar korkuya kapılıp saldırıyorlar, Ancak bu saldırılar İGD'nin gelişmesini engelieyemeyecek, o'nu soylu savaşımından  vazgeçiremeyecektir. Tüm bu saldırılara karşın İGD yurdun dört bir yanına, ta köylere kadar yayılıyor. Çetni ve Gümüşhacıköy'lü. ilerici gençler olarak bu savaşıma, yöremizde işçi, köylü ve öğrenci gençlerin birliğini (o sağlıyarak vargücümüzle katılmaya - çalışıyoruz. Bunun için mücadele veren arkadaşlarımız baskılarla karşı karşıya kalıyorlar. En son olarak Ermeni bir arkadaşımız ölesiye dövüldü. 

Bizler yolumuzun işçi sınıfının yolundan ayrı olmadığının bilincindeyiz. İşçi sınıfımızla dayanışmayı güçlendirmek için, MESS'e karşı direnen yiğit Maden - İş üyeleri için para toplayıp ikinci kez Politika Gazetesi- ne gönderdik. İşçi sınıfının kitle ve sendikal örgütü DISK'in «Ulusal Demokratik Cephe» çağrısının hayata geçirilmesi için, işçi - köylü bağlaşıklığının sağlanması için yöremizde etkin çalışmalar yapıyoruz. 


ER 


2. MC'nin kurulmasıyla birlikte Ülkü Ocaklı faşistler ve maocu faşistler tarafından düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı ve tertiplerin arkasında gerici egemen güçler var. Bunlarla ilgili geçen günlerde Gümüşhacıköyde Ülkü Ocakları binasına bomba atıldı. Bu çeşit hareketlerin ilerici devrimci güç- 
| arar vereceği, gerici güçlerin değirmenine su taşıyacağı açıktır. Faşizme karşı mücadele bireysel terörist hareketlerle başarıya ulaşmaz. Ancak işçi sınıfının öncülüğünde köylülerin, emekçi kitlelerin, tüm anti - faşist, anti - emperyalist güçlerin birliğiyle faşist tırmanış durdurulabilir. Yani faşizmi yenilgi- ye uğratacak tek güç Ulusal Demokratik Cephedir, oyığınsal çıkışlardır. 

Bu olayın arkasından polis birçok ilerici - yurtseveri tutukladı. Bu nedenle bu tür olaylara karşı uyanık olmak gerekiyor. 
UDC çağrılarının tüm yakıcılığı ile gündemde olduğu şu günlerde anti - faşist güçler, işçi Sınıfının yolundan şaşmadan bu cephede yerlerini almalıdırlar. 


YAŞASIN İŞÇİ - KÖYLÜ VE ÖĞ- 


RENCİ GENÇLİĞİN BİRLİĞİ! 
YAŞASIN UDC! 


Çetni ve Gümüşhacıköy den 15 ilerici yurtsever 


genç. 


UDC VE MESS 


DİSK'in kurucusu ve bağrında bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm mücadelesi- nin en iyi unsurlarını bulunduran MA-DEN - iŞ, grup sözleşmesi adı altında bir yandan isçi haklarını dondurmak, bir yandan da küçük işletmeleri tekelci sermaye adına tasfiye etmek isteyen MESS'e karşı «DGM'yi ezdik, sıra MESS ttex belgisi altında, 30 Mayıs” tan beri kararlı bir savaşım verirken, bu savaşımı yurt içinde ve Uluslarararasında ilerici güçler tarafından büyük bir destek görmekte, MESS'te ise büyük bir çözülme olmaktadır. 

Tekelci sermaye günden güne büyümekte olan DİSK'i çökertmek için yoğun çaba harcamaktadır. 

Fakat aksine DİSK işçi sınıfımızın tek ve gerçek sendikal örgütü ol- 


ma yolunda olumlu adımlar atmakta ve Çiğ gibi büyümektedir. 

MADEN -İŞ tekelci sermayənin sözcülüğünü yapmakta olan MESS'e karşı mücadels verirken ilerici güçler ve sendikal kuruluşların güçbirliği pekişmektedir. İşçi sınıfımızın DİSK'in öncülüğünde vermiş olduğu Kararlı mücadele sonucunda işçi - köylü ve işçi - gençlik ittifakının sağlanmasında . 
olumlu adımlar atılmaktadır. 

Tekelci sermayeye karşı 15 - 16 
Haziranlarda direnen ve egemen güçlerin işçi sınıfımızın günden güne gəlişmekte olan savaşımını durdurmak için karşısına diktiği faşist DGM'leri yendiği gibi MESS'i de ezecektir. Zafer yakındır. 


Mehmet M. Antakya 


İN İLERİ! TÜRKİYE MADEN-İŞ GREVCİLERİNE SELAM! 


Şeyhlerin yazgaçlarından ince bir kan çiziyorlar gözbebeklerime, Şeyhlerin en geri kalmışlığını zincirliyorlar bileklerime. 

Ve avuçlarımdaki, en ezilmişliğidir insanlığın... 

Ve çürük tohumlarıdır yüzüme serptikleri feodal çağın. 

MESS, Türkiye işverenler konfederasyonu, Koç Holding, 


Sabancı v.b, 


yani anti - komünist cinayet şebekesinden bir avuç kişi; Tabak, tabak sundukları bize, açlığımızla emperyalizmin ölü leşi. 


Alınteri, 


işçilerimizin, köylümüzün nasırlı avuçlarından süzülen emek... 
ve yüzümüzü gölgeleyen bu şanlı bayrağı kucaklayıp yürümek gerek... 


Memet 


DAĞLARDAKİ HAYAT 


Hüseyin Ferhat - Ankara 


, o Toros Dağları'nın tepesinde çalışan genç MTA işçileri gazeteleri İlerici Yurtsever Gençlik'e sahip çıkıyor ve özetle şöyle diyorlar : «Bizler gençler, emekçiler mücadelemizi dağların tepesinde de olsa kararlı olarak sürdürürüz. Yaşasın DİSK, yaşasın tüm ilerici yurtsever 


gençlik.» 


Dost Okurlar, 


` 


Sizlerin karikatür çalışmalarınızı değerlendirmek, karikatüre eli yatkın olan okurlarla yazışmak amacı ile «Okurlardan Karikatürler» adı altında bir karikatür köşesi, ayrıca bulmaca se- 


ven okurlar için «Bulmaca Köşemiz»i hazırlamış bulunmaktayız. Bu köşelerde sizlerin çalışmalarınızı yayınlamayı amaçlıyoruz. Karikatür ve bulmacalarınızı İYG — Bizim Köşemiz, P.K. 


914 Sirkeci/İstanbul adresine bekliyoruz, 


SOLDAN SAĞA: 1 — Yunanistan'da faşist cuntanın 17 Kasımda öğrencileri katlettiği üniversite. 2 — Tersi evrak 


(Eski dil). 3 — Tersi para birimimiz - Emperyalist kültür politikasının resim- li çocuk romani türünün bir ürünü - Yiğit. 4 —— İşçinin çalışırken akıttığı - Tersi su (Eski dil) - Okuma olanağı bulamayanların okulu, 5 — Trakya'da bir ilçe - Tersi bir ay. 6 — MESS patronlarının ödenti kestikleri devlet teşekkülü - İsa'nın doğumundan sonra - Bir emir. 7 -— Hayvan barınağı - İs verenlerin korkulu rüyası, işçi sınıfı nın sendikal örgütü - Tersi bir renk 


8 — Esnek davranmayan, dar görüşlü. 
9 — Tersi hükümdar - Tersi erek. 
10 -— Bir hayvan - Her geçen gün 


gericileşen, emperyalizmin yedek gücü haline gelen bir Asya ülkesi. 

YUKARDAN AŞAĞI: 1 — İktidarın her geçen gün sağa kaydığı bir Avrupa Ülkesi, 2 — Ekim Devrimi'nin büyük us 


tası - Bir nota. 3 — Tersi bir renk - 


Kabul etmeme - Devrimci ozanımız Nazım Hikmet'in soyadı. 4 — Bir sayı - Okullarda verilir. 5 — Bir deniz aracı - Bulgaristan'ın yaşayan ünlü ka- 


Dostça kalın. 


(E, 


din yazarinın ön adı. 6 — 12 Mart faşist döneminin başbakanlarından biri- nin soyadı - Faşist MHP'lilerin kıyımı artırdıkları bir kurum. 7 — Tersi mas tar eki - Tersi geçen aylarda büyük yolsuzlukların yapıldığı bir kurumun kısa adı - Tersi vanadyumun simgesi - 


Yeryüzü (Eski dil) Başımızda bulunan. 9 — Tersi dikkate (Eski dil) - Bır nota. 10 — Faşist katillerce Vatan Mühendislik'te katledilen devrimci arkadaşımızın adı, soyadı. 


«Küba'nın ünlü sporcusu Juantore- 


na çeşitli sportif karşılaşmalarda bulunmak amacıyla geldiği oÇekoslovakya'da, Prag'daki IUS merkezini de ziyaret etti ve WSN (Uluslararası Öğrenciler Birligi'nin aylık yayını) onunla bir görüşme yapma olanağı duldu.» World Student News'in 9.10.1977 sayısına yayınlanan bu görüşmeyi aynen yayınlıyoruz. 

WSN — Spor'a etkin olarak ne zaman başladınız, hangi spor dalına özellikle ilgi duydunuz? 

A. Juantorena — 1963 ve 1964 
yıllarında ortaokul sıralarında çeşitli spor dallarına ilgi duydum, Bunlar arasında voleybol, basketbol, ve baseball gibi oyunlar vardı. Voleybola 1965 yılında örgütlü bir biçimde başladım. 

WSN — Sporda etkin olmanızı kim önerdi, hangi nedenlerden spor yapmaya başladınız? 

A.J. — Temel olarak ülkemde olusan Devrim, her düzeydeki eğitim kurumlarında fiziksel ve spor eğitimi programlarıyla bana bu yolu açtı. Ülkemde- ki spor eğitimi, spora kitle katılımı olanaklarını vererek, herkesin en sevdiği spor dalında etkinlik göstermesini sağlıyor. 

WSN — Sporda ilk başarınıza ne zaman vardınız? 

A.J. — İlk başarımı, Santiago'daki ortaokullar arası atletizm karşılaşma 'arında kazandım. 600 metre yarışıydı bu. 

WSN — Şimdi, 1976 Olimpiyat O yunlarından söz edelim. Yarışmalardan 


woe 


lunda ilk adım olarak bir toplantı düzenlenmesini ve bu toplantıda alınacak kararların hayata geçirilmesini kabul ettiler. } 

Geçen sayımızda federe olmayan kulüplerin ör- 


gütlenmesi konusunda şöyle 


mayan kulüplerin önünde rahat ve daha geniş malar yapabilmeleri için bugünkü yasalara göre örgütlenme zorunluluğu vardır. Ancak örgütsel bir anlayışla davranarak sorunlar için ağ oluşturmak, yardım sağlamak mümkün olabilir.» (İYG, sayı: 45) Şimdi 105 kulübün birlik yolundaki bu ilk adımı gelecekte binlerce kulübün birliği yolunda atılan önem- 


li bir adımdır. 


kulübün yetkilileri birlik yo- 


diyorduk: «Federe ol- 


gi”. 


önce bilinmeyen biriydiniz, sizin başarılı olacağınızı hiç kimse sanmıyordu. Olimpiyatlardaki ilk start noktanızda neler düşünmüştünüz? 

A.J. — Olimpiyatlar konusunda vurgulanacak en önemli şey, oyunlar öncesindeki beni hazırlayan etmenlerdir. 
Gerçekten de 800 metre yarışı için favori değildim ve spor uzmanları da beni favori görmüyorlardı. Çünkü 800 m. 
başladığında Amerikalılar ve Kenyalılar bu yarışta yengi elde edebilecekleri için ve benim yarışlara katıldığım halde geçmişim olmadığından şanslı görülmüyorium. Fakat bütün bu deneysizliklerime «arşın çok iyi bir antreman sistemim sardı. Hatta 800 m de başarılı olmam çin özel bir neden vardı, Yarışın bir sonraki günü 26 Temmuz'da Havana'da Moncada Kışlası kahramanları anılacaktı ve Moncada kahramanları adına FIdel'e bir Altın madalya göndermeyi kararlaştırmıştık. Bu yüzden, salt bu yüzden 800 m. de birinci olmak için koştum. Ve altın madalyayı Fidel'e gönderdik. Ve yine bu yüzden yarıştan sonra kendimi tutamıyarak ağladım. Diğer madalya için, 400 m. yarıştaki madalya favorilerine ben de dahildim ve 400 m. 
ye çok önceleri hazırlanmaya başlamıştım. Ve dünyada o güne kadar hiç bir sporcunun yapmadığını yaptım. İki maialyayı da kazandım. 

WSN — Küba Komünist Gençlik Birliği (UJC) Ulusal Yürütme Komitesi nin ve Üniversiteli öğrenciler Federasyonu (FEU) Ulusal Konseyi'nin bir üyesi 


çalış- 


ÇİFTE OLİMPİYAT MADALYALI KÜBA'LI SPORCU ALBERTO JUANTORENA DANGER 


olarak şu anda gerçekleştirdiğiniz etkinliklerinizden ve görevlerinizden' söz eder misiniz? 

A.J. — Her iki örgütün de üyesi olarak FEU'nun Ulusal Konseyinin toplantısına katıldım. Bu toplantıda öğrencilerin temel sorunları tartışıldı, çözüm yolları önerildi. Son kongrede UJC'nin Ulusal Yürütme Komitesi üyeliğine səçildim. Her iki örgütün de yeni üyelerindenim ve sürekli gelişmekte olan Küba gençliğine katkıda bulunmak 'için deneylerden yararlanarak çalışmalara katılacağım. 

WSN — Kuşkusuz, Havana'da gelecek yıl düzenlenen 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne (katılacaksınız. 
Festival'den neler bekliyorsunuz, bu konuda düşüncelerinizi söyler misiniz? 

A.J, — Festival'in, «anti - emperyalist dayanışma» belgisi altında tüm dünya gençliğinin uluslararası dayanışmasını yansıtacağını umuyoruz. Hepimiz, Festival'in düzenlenmesinin Küba Devriminin onuruna yaraşacak düzeyde olacağını belirtiyoruz. Bu Festival, Latin Amerika'da Küba gibi Amerikan devrimi- nin barutu olan bir yerde ilk kez dü- 


zenleniyor. Festival kapsamında Küba'lı sporcular olarak belirli sorumluluklarımız olacak. Festival'in. spor gelişme komitesi üyesiyim ve bu komitede çeşitli görevlerimiz var. Tüm Küba gençliği 11. 
Festival'e hazırlanıyor. Festival kapsamında, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen atletlerin katıldığı yarışmalar düzenleyeceğiz. Bir de 1978 metrelik bütün dünya gençliğinin temsilcilerinin ve Küba gençliğinin katılacağı bir koşu düzenleyeceğiz. Uluslararası gençlik spor oyunları düzenlemek o düşüncesindeyiz. 
Bu oyunlarda sporla ilgili sorunlara, sporun sosyalist toplumlardaki kitlesellik niteliklerine ve gençlik için sosyalist sporun neyi temsil ettiği konularına yanıtlar getirmeyi düşünüyoruz. Bu yönden ülkelerimizin kapitalist dünyaya (o karşı üstünlüğü ortaya çıkacak. Çünkü biz sporu genel insan sağlığının bir parçası olarak ve kitlesel olarak yapıyoruz. Bütün bunları kampanyalar ve yapacağımız çağrılarla yürüteceğiz. Şimdiden bir belgimiz var bile; «Her Küba'lı 11. Festivalin düzenleyicisidir.» Bir başka deyişle bütün Küba ulusu bu eylemde yerini alacaktır. Böylece (Festival, öncekilere göre her parçasıyla benzer nitelikle olacaktır, 

WSN — Şimdi birkaç kişisel soruya gelelim. Spor etkinliğinizi, politik çalışmalarınızı, aile hayatınızı nasıl bir arada yürütüyorsunuz? 

A.J. — Bu konuda çok şey söylenebilir, Herşeyden önce, FEU başkanlık <omitesindeki bütün arkadaşlarım benim e şu noktada uyuşuyorlar: Benim temel 


FUTBOL TURNUVASI 


Parseller, Gurup Birinciliği Kupasını alırken 


etkinliğim şimdilik spor. Bu nedenle sporun dışındaki çalışmalarım sınırlı. 
sporcu olduğum gerçeğine herkes saygı duyuyor ve bu fiziksel yükümlülüğü sporda göstereceğim başarılarla yürütmem gərekiyor. Bu yüzden hem ulusal düzeyde hem de örgütsel düzeyde tam bir anlayışla karşılanıyorum. Böylece Üniversite” ia ve tüm etkinliklerimde ailemi, spora ve militan eylemlerimi birleştirmek zorundayım. Herhangi birine ne gereğinden fazla ne de gereğinden az ağırlık vermemem gerekiyor. Bir tek sporda en üst düzeye çıkmaya çalışıyorum. Bu yüzden sporda dünya çaşında olamamamın hiç bir özürü yok, benim için. Beni bütün etkinliklerde birleştiren, bir sporcu olarak, Komünist Gençlik Örgütü Ulusal Yürütme Komitesi üyesi olarak, FEU'nun Ulusal Konsey üyesi olarak, 11. 
Festival'in spor geliştirme Komitesinin bir üyesi olarak ve karım ve iki çocuğumla birlikte Devrim'e teşekkür ediyorum. Bütün herşeyi olanaklı kılan Devrim'e çok teşekkürler. 

WSN — Eşiniz bütün bu konularda ne düşünüyor? Eşinizin de sizin gibi sporla ilgilendiğini biliyoruz. 

A.J. — Bütün bu konularda, beni tümüyle anlıyor. Karım da sporla yakından ilgileniyor, Ulusal spor ve jimnastik takımının bir üyesi olarak Sovyetler Birliği'nde ve Bulgaristan'da çeşitli yarışmalara katıldı. Bir sporcunun hayatını çok iyi bilen biri olarak benimle kendini tümüyle özdeşleştiriyor. Spor evimize çok büyük bir mutluluk getiriyor. Akrabalarımda benim utkularıma ve aynı zamanda yoldaşlarımın utkularına en az bizler kadar sevinç duyuyorlar. 

WSN — 1980 Moskova Olimpiyatlarına katılacak mısınız? 

A.J. — Katılmayı ümit ediyorum. 
Moskova Olimpiyatlarına şimdiden hazırlanmaya başladım. 

WSN — 800-400 metrelere mi katılacaksınız, yoksa bir başka kategori- de mi? 

A.J. — Bu hâlâ yanıtlanmamış bir soru. Şimdilik bilemiyoruz. Çünkü olimpiyatlara daha çok var. Büyük bir olasılıkla 800 - 1500 m. katılacağım. Böyə bir karar da almış değiliz. Çünkü buna karar verecek bir tek ben değilim. 
3enimle birlikte Küba Teknik Komitesi, çalıştırıcılar birlikte karar verecekler Benim için asıl önemli olan sosyalizmin Olimpiyat'ına sosyalist sistemi —bütün var olan sistemlere karşı en üstün olan bu sistemi- - dünyaya tanıtan Yüce Lenin'in ülkesinde katılacağımızdır. Moskova Olimpiyatlarına katılmak benim için bir onur ve sevinç olacaktır, Başaracağımı kesinlikle söylemiyorum ama ülkeme bir utku kazandırmak için vargücüm- e çalışacağım.» 


Halkevleri Istanbul İl Koordi 


nasyon Kurulu'nun düzenlediği ve federe olmayan 30 kulübün katıldığı «Barış Dostluk, Dayanışma (Futbol Turnuvasısnda gurup maçları geçtiğimiz hafta sona erdi. Buna göre: 
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1. Parseller G.S.K. 

2. likyuva G.S.K. 

G.O.P. Bölgesinden: 

1. Akarsu Yıldız G.S.K. 

2. Mithatpaşa G.S.K. 

3. Plevne G.S.K. 
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"ikımları, eleme usulü yapılar 
' nal maçlarına başladılar. 


